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Dünyaya Öncü ve Türkiye'ye 
Özgü Mücadele Yöntemleri 


ile Yeşilay 


6 Bağımlılığın toplumun tüm kesimlerini tehdit ettiği bu 
dönemde Yeşilay'ın varlığı birçok açıdan önem taşıyor 


© Savaş Yılmaz” 


2vinci yüzyılın başından bu yana ülkemizde yaşanan sosyoekonomik gelişmeler, sivil toplum alanını da önemli ölçüde etkiliyor. 
Karar alma süreçlerindeki katılımcılık başta olmak üzere sivil toplumun, politika yapımından toplumsal kabullere kadar etki eden bir aktör olarak öne çıkması, sahada faaliyet yürüten köklü STK'lara öncü olma rolünü yüklüyor. Yeşilay asırlık geçmişi ve bağımlılıklarla mücadeledeki kararlığı ile ulusal ve uluslararası arenada önleme, koruma ve rehabilitasyon alanında önemli çalışmalar yürütüyor. 
Tüm bu çalışmalar ülkemizin bağımlılıklar gibi önemli bir konuda sorumluluk sahibi olması hasebiyle profesyonel şekilde yürütülmesini gerekli kılıyor. Yeşilay, 2013 yılı ile önemli bir vizyon ve bütüncül bir değişim sözüyle bir yandan kurumsallaşma sürecini ilerletirken bir yandan da Türkiye'de bu alandaki temel sorunlara yönelik çözümler üretmeye başlamıştır. Profesyonel bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir genel müdürlük ve birimler oluşturulmuş ve ilk CEO'su atanmıştır. Bir sivil toplum kuruluşu için en zor, ancak en elzem çalışma biçiminin planlı çalışmak olduğuna inanılarak, 2014-2016 arasında Yeşilay için ilk Stratejik Plan gerçekleştirilmiş, Türkiye'de sektöründeki en önemli sivil aktör olma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde kurumun kapasite geliştirme aşamaları tüm paydaşların profesyonel veya gönüllü katkılarıyla hızlı bir şekilde aşılmış ve 100'üncü yılına doğru ülkesel hedeflere katkı sunan bir kurum ortaya çıkarılmıştır. Atılan tüm adımlar da Yeşilay'ın mükemmeliyet yolculuğunda Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFOM) “Mükemmeliyette Kararlılık ve Üç Yıldızlı Yetkinlik” belgesi sahipliğiyle taçlandırılarak bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda önemli mesafe kat edilmiştir. Bu yönetim anlayışının Yönetim Kurulu tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi ile kısa sürede, iş sonuçları anlamında büyük bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu süreçte hem kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hem de operasyonel yetkinlikte elde edilen kazanımlar yeni plan döneminde ülkemiz adına dünyaya örnek olan yeni adımları, sivil toplum adına ise daha güçlü adımlarla, daha yüksek sesle gelen bir değişimi ifade etmektedir. Bugün Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele stratejilerinin çizildiği yüksek kurullarda, kalkınma planları komisyonlarında Yeşilay, bir STK olarak vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Bu bağlamda Yeşilay, yönetişim dediğimiz birlikte yönetme kültürünün de hem Türkiye hem dünyada en önemli örneğini sergilenmiştir. 

Yeşilay için bir önemli hareket de çalışmaların ülke genelinde 
yaygınlaşmasını sağlayacak teşkilatlanmasıdır. Hâlihazırda 110 


Yeşilay şubesi, genel merkezle koordine ve profesyonel iş süreçlerine hâkim olarak çalışmalarını yapmaktadır. Ayrıca dünya sağlık otoriteleriyle dirsek temasında olan, BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü gibi birçok yabancı kuruluşun yönetim ve danışmanlığında yer alan Yeşilay için, çalışmalarını model yapma anlamında en önemli teşkilatlanmasından biri de 36 ülkede kurulmuş olan Ülke Yeşilayları ve bunları bir çatı altında bir araya getirdiği, merkezi İstanbul olan Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu'dur. 

Bağımlılıkla arz ve talep yönlü mücadele edilmekte olup bu mücadelenin arz yönü daha çok kolluk kuvvetleri eliyle yürütülmektedir. Taleple mücadelenin de iki temel sütunu vardır; bunlar önleme ve iyileştirmedir. Farkındalık çalışmaları ile daha çok gündemde olan Yeşilay, 2013 yılında gerçekleşen tüzük değişikliği ve rehabilite edici çalışmalarıyla bir halk sağlığı kuruluşu olarak konumlandırılmıştır. Aynı zamanda da farkındalık çalışmalarını daha sistemli önleyici programlara taşımıştır. Dünyanın hiçbir yerinde alkol, sigara, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının tümüyle ilgili mücadele yürüten başka bir kuruluş yoktur. Bu da hem 1920 yılında kurulmuş olan Yeşilay*ı hem de ülkemizi bağımlılık çalışmalarındaki uzmanlığıyla uluslararası arenada rehberlik ve örneklik anlamında cazip hale getirmiştir. 

Bağımlılığın gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini her zamankinden daha fazla tehdit ettiği bu dönemde sivil toplum aktivizmini temel alan Yeşilay'ın varlığı birçok açıdan kıymet taşımaktadır. Bağımlılık profili açısından baktığımızda Türkiye, daha genç bir kitlenin bağımlılık sorunları yaşadığı bir ülke konumundadır. Bu da hem önlemeye hem de rehabilitasyona yönelik çalışmalarımızı gençlere yönelik yapma zorunluluğu doğurmaktadır. Madde bağımlılığında tedaviye başvuran bağımlıların yüzde 50'si 24 yaş altı bireylerden oluşurken, ilk kullanım ortalaması da 20 yaş civarına düşmektedir. Yine genel nüfus madde deneme oranlarının yüzde 2,7 civarında olduğu, ülkemizde gençlere yapılan çalışmalarda bu oranın yüzde 10 civarına denk geldiği tahmin edilmektedir. Tedaviye başvuran bireylerin yüzde 969sı ailesiyle beraber yaşamaktadır ki bu da Batı'dan bizi ayıran diğer önemli farkımız. Dolayısı ile ailenin hem süreçte hem sonuçta hep bağımlı bireyin yanında olması kendi aile ve toplum kurallarımızda vazgeçilmez bir etken. Bağımlılıkla ilgili stratejimizi çizerken ülkemiz için önemli konu, gençliği korumak olmalıdır. Hem önleme hem de rehabilitasyon yaklaşımlarınızın 


* YEŞİLAY GENEL MÜDÜRÜ 


Yapı Kredi Mobil 
Ford SYNC'3 
Applink”'te! 


Türkçe Sesli Komutla 
) Mobil Bankacılık 


GP Koc Go Further 7777) 


Ford SYNC© 3 Applink'e entegre olan Yapı Kredi Mobil, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile çalışmaktadır. (Android işletim sistemi entegrasyonunun ilerleyen süreçte devreye alınması planlanmaktadır.) Dünyada bir ilk olarak Türkçe sesli komutlar ile piyasa bilgilerine anlık erişim (Döviz kurları, İMKB borsa verileri) yanında Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt sesli erişim sağlanmasına imkan tanımaktadır. 


M BAŞLARKEN 


Bloomberg Businessweek Türkiye 


7 Ocak 2018 


merkezinde başta çocuklar ve gençler ile onların aileleri olmalıdır. 

Yeşilay, 2013 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle önleme, koruma çalışma alanlarına rehabilitasyon hizmetini de eklemiştir. Dünyanın en büyük bağımlılık temelli eğitim programı olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle tüm okullarda uygulanmaktadır. TBM kapsamında 28 bin rehber öğretmen Yeşilay formatörü olarak birebir yetiştirilmiştir. Öğretmenler vasıtasıyla da yaş gruplarına uygun olarak anaokulundan liseye kadar tanımlanmış bir programla, öğrenciler bağımlılık, korunma, bilgilendirme eğitimleri almaktadırlar. Bugüne kadar 11 milyon öğrencinin eğitim aldığı tüm bu süreç de teknik yöntemlerle takip edilmektedir. Aynı program kapsamında 2 milyon aile de bu eğitimlerden faydalanmıştır. Bu temel programın yanında özellikle gençleri doğru faaliyet ve etkinliklere yönlendirme adına birçok proje yürütülmektedir. Genç Yeşilay markamız altında, 100'ün üzerinde üniversitede Genç Yeşilay kulüplerinin olması, liselerde Yeşilay kolları kurulması ve bunlara yıllık faaliyet ve etkinlik katalogları sunulması teşkilatlanma ve mücadelenin yaygınlaştırılmasında önemli aşamalardandır. Türkiye genelindeki Bakanlığa bağlı okullarda yetenek yarışmalarımızın, iletişim alanında yaptığımız senaryo, kısa film yarışmalarımızın tamamını gençlerin gündemlerini bağımlılık konusu ile meşgul etmenin proaktif yolu olarak görmekteyiz. 
Genç Yeşilaycıların yürüttüğü Benim Kulübüm Yeşilay projemizle, orta öğretim çağındaki çocuklarımızla, üniversitedeki gençlerimizi buluşturup rol model olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Çok yakında alanında ilk olacak bir etkinlik mobil uygulaması olan n-yapsak.com'u da hayata geçirerek gençlerin “Ne yapsak?” 
sorusuna pozitif çözüm önerileri sunan bir platformu hizmetlerine sunacağız. 

Yeşilay'ın tüzüğündeki değişiklikle çalışma alanına eklediği rehabilitasyon; alkol ve madde bağımlılarını, yakınlarını psikolojik ve sosyal desteklerle hayata bağlamada, profesyonel olarak yapılandırılmış, ülkemiz açısından da önem taşıyan ciddi bir adımdır. 
Rehabilitasyon hizmeti sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), maddeden tıbbi arınmasını tamamlamış veya bu süreçte olan bireylere psiko-sosyal destek vermektedir. Şu an beş YEDAM ile hizmet verirken, bu çalışmanın ülke geneline yaygınlaştırı!- masına devam edilmektedir. Bunların yanı sıra 444 79 75 no'lu hat ile de Türkiye genelinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
YEDAM”larda yer alan ekibin bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşması ve bu hizmetlerin tümünün ücretsiz olması, merkezlerin en belirgin ve önemli farklarındandır. Merkezlerimize başvuranların çoğunluğunun gençler olması, onlara sunulan önerilerin de genç olması önemli bir nokta. Uyguladığımız psikoterapi ve sosyal destek hizmetleri yanında mum, ebru, seramik, resim gibi çeşitli atölyelerimizle onların hayata tutunmasını, hayattan tekrar zevk almalarını amaçlıyoruz. Ocak ayında açılışını gerçekleştireceğimiz YEDAM Atölye ile bu uygulamalarımızı daha profesyonel bir zemine taşıyıp, onların istihdamına yönelik bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. YEDAM Atölye'de de geniş kapsamlı olarak, bağımlı gençlerimizin belli program dahilinde kendilerini geliştirebilecekleri grafik, oyuncak, gastronomi ve spor atölyeleri olacak. 

Bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir bakış açısı ile her alanda etkin faaliyetler yürüten Yeşilay'ın rehabilitasyon alanında geliştirilen en önemli çalışmalarından biri de Türkiye Rehabilitasyon Modelidir. Akut bir probleme müdahale etmek için kurduğumuz YEDAM'ların yanında sorunun kökten çözümü için bir rehabilitasyon sürecinin olması gerekmektedir. Bir bağımlının 


rehabilitasyonuna harcadığınız her bir doların güvenlik ve sağlık harcamalarından 18 dolar tasarruf sağladığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca tedavi edilmeyen ve reel sektörde olan herhangi bir bağımılının da ciddi bir verimlilik kaybına neden olduğu unutulmamalıdır. Son yıllarda sıklıkla giderek artan uyuşturucu kullanımı, ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. 
Bu soruna etkin bir şekilde müdahale edebilmek için bağımlıların tedavi sonrası sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu bağımlısının uçtan uca tedavisi ve sosyal hayata kazandırılması, ancak entegre çalışan bir ekosistemle mümkündür. Türkiye Rehabilitasyon Modeli projesi de tam da bu durumu karşılar nitelikte geliştirilmiştir. Bağımlıların, maddeden arınmış bir şekilde, yaşam becerileri kazanarak, meslek atölyelerinde yetkinlik elde ederek, psikolojik olarak sağlıklı bir ruh haliyle topluma katılması amacı, modelin temelini oluşturmuştur. Model ile kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin hizmet sunumu, finansmanı, insan kaynağı, akreditasyonu ve denetimini içeren kapsamlı bir alt yapı çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında terapötik topluluk uygulamaları, mevzuat altyapısı ve rehabilitasyon sonrası sosyal hayat entegrasyonu bakımından örnek teşkil eden farklı rehabilitasyon sistemlerine sahip İngiltere, Belçika, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika gibi ülkeler ziyaret edilmiş, beş kıtadan 20 ülke uygulaması incelenmiştir. Önemli bir danışmanlık şirketi olan McKinsey&Company ile yapılan bu fizibilite çalışmaları sonucunda dünyadaki en iyi örnekler doğrultusunda Türkiye kültürüne uygun bir ekosistem tasarlanmıştır. Hasta yolculuğu baştan sona ele alınarak, ülke içindeki ilgili paydaşların rol ve sorumlulukları belirlenmiş, model ile ekosistemin kurumsal yapısı, işletme modeli, günlük iyileşme müfredatı, sosyal uyumu, finansman yapısı, mimari konsepti, insan kaynağı yapısı, akreditasyon modeli, özel sektör için cazibe raporu, mevzuat önerilerinin tamamı geliştirilmiştir. Şimdi ilgili bakanlıklardan bu düzenlemeleri hayata koymasını bekliyoruz. 
Maalesef dünya bu sistemi 50 yıldan fazladır uyguluyor, biz henüz hayata geçiremedik. 2018 yılında kurulacak olan merkezle Yeşilay, Türkiye'ye özgü, gençleri merkezine alan, ahilik kültürümüzden de izlerin görüldüğü bir rehabilitasyon merkezini kurmuş olacak. 

Mali Destek Programları kapsamında bağımlılıkları önleme alanında yapılacak olan projeleri hibelerle, yine bağımlılık alanında çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini burslarla da destekleyen Yeşilay, bilimsel yayınları, akademik dergisi, dizin çalışmaları, e-bağımlılık arşivi, Yeşilay Yayınları kapsamında özgün araştırma kitaplarıyla hem bilimsel altyapısını güçlendirmekte hem de bilim dünyasına katkı sağlamaktadır. 

Vizyon, misyon ve değerlerimiz bizleri yeni başarılara taşıyan ana motivasyon kaynağımız olmakla birlikte, belirlenen stratejiler bağımlılıkla mücadelede yolumuzu aydınlatan temel taşlardır. 
Bu çerçevede tüm taraflar için performans odaklı ve sivil toplum ruhunu taşıyan içerikler Yeşilay çalışanlarının gönüllü profesyonellik yaklaşımını da yansıtmaktadır. 

Çalışmalarımız ve önümüzdeki üç yılı kapsayan 2017-2019 Stratejik Planı, Yeşilay”ı yeni bir yüzyıla hazırlamakta temel kaynağımız olmanın yanında daha sağlıklı bir gelecek için kurumsal görevlerimizi de bizlere sunmaktadır. 2020 yılına girdiğimizde yani ikinci 100 yılımızda kendimize dünyada alanındaki lider kurum olma hedefini koyduk. 

Bağımlılıklar karşısında çok yönlü ve çok boyutlu olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığımız ve milyonlarca insana ulaşan bütün bu çalışmalarımızla, bağımlılıklarla mücadelede daha azimli, daha umutlu ve daha kararlıyız. © 


— GÜBRETAS 


€se'deki zeytinin siyahında, 

İç Anadolu'daki elmanın kırmızısında, Akdeniz'deki pamuğun beyazında, 
Borsa İstanbul'un turkuazında... 


BU TOPRAĞIN 
RENKLERİNDE 
BİZ VARIZ 


Tarımda verimliliği arttırmak amacıyla 6 Kasım 1952'de sektörün ilk şirketi olarak kurulan Gübre Fabrikaları T.A.Ş,, aynı zamanda 3 Ocak 1986'da Borsa'nın faaliyete başladığı günden itibaren işlem gören şirketlerden biri olarak 
66 yıldır Türkiye'nin tarım ve finans sektörleri için katma 
değer üreterek büyümeye devam ediyor. 
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Yeni Neslin , 
Sabancı'sından Uç 
Onemli Fırsat Uyarısı 


© "Yüzde 11,1'lik büyüme umut verici ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturmalı" 


Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik bir yeni yıl mesajı yayımladı. Sabancı, mesajında 2017 yılını değerlendirirken, geleceğe ilişkin beklentilerini dile getirdi. 

“2017 yılında, küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekonomide umut verici gelişmeler yaşandı. Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. IMF uzun yıllardan sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize etti. 

Ülkemize baktığımızda ise, jeopolitik etkileri politik, ekonomik ve sosyal olarak derinden hissettiğimiz bir yıl daha yaşadığımızı görüyoruz. Ancak olumsuzluklara rağmen, dünyadaki büyümenin ülkemize de yansımış olması memnuniyet vericidir. 

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalıdır. 

Bu noktada, küresel rekabette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsat görüyoruz: Teknoloji, dijitalleşme ve eğitim. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor. 

Eğitim rekabetinin gerisinde kalmamak ve ülke olarak fark yaratmak için üstümüze düşen; bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin bize sağladığı olanaklarla yeni bir eğitim sistemi tasarlamaktır. Ülkemizi her alanda ileri taşımak ancak bu yolla mümkün olacaktır. Genç nüfus avantajını kullanarak, gereken yetkinliklerle bugünden donanmış nesiller yaratmak hedefimiz olmalıdır.” © 


En Kötü 
Geride Kalırken 


© Çekirdek enflasyon manşet enflasyonun üzerine çıktı 


Türkiye'de Aralık ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 0,63 olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde, yüzde 0,69 oranında artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon da beklenti olan yüzde 11,85'in biraz üzerinde, yüzde 11,92 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,30 artış gösterdi. ÜFE ise Aralık'ta yüzde 1,37 arttı ve yıllık artış oranı da yüzde 15,47 oldu. Verinin detayına bakıldığında, aylık enflasyon rakamını yukarı çeken ana harcama grubunun yüzde 1,69 artış ile ulaştırma grubunda yaşandığı görülüyor. Aylık en fazla düşüşün ise yüzde 2,39 artış ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleştiğini görüyoruz. 
Diğer taraftan yıllık enflasyonda da aylık enflasyona paralel en fazla artışın yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda olması dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. 2017 yılı Aralık ayı ana harcama grupları arasında ise endeksi yukarı yönlü tetikleyen diğer ana grupların yüzde 1,52 artış ile gıda ve alkolsüz içeceklerde olduğu görülüyor. Bu yükselişi ev eşyası ve konut grubu takip ediyor. İstatistiki bölge sınıflandırmasında ise aylık enflasyon rakamını yukarı çeken illerin sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri olduğu görülmekte. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Enflasyonda en kötü geride kalmış görünüyor, ancak mevcut seviyeler halen çok yüksek olmaya devam ediyor. Bunun yanında, daha olumsuz olan nokta çekirdek enflasyonun manşet enflasyon üzerine geçmiş ve yeniden yükseliyor olması. Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadeli faiz oranları üzerinden kontrol altına alma şansına sahip olduğu çekirdek enflasyondaki yukarı eğilimin artmış olması önemli riskler taşıyor. Bilindiği gibi; manşet enflasyonun aksine çekirdek enflasyon tarafında fiyat etkileri ve mevsimsellikle fazla volatilite gösteren gıda ve enerji kalemleri yok. Bu bakımdan temel mal gruplarına sirayet eden bir fiyat etkisi olması bakımından çekirdek enflasyondaki yükselişin risk taşıdığını belirtebiliriz” diyor. İki-üç ay gecikmeli fiyatlara yansıyan kur geçişkenliği, TL son dönemde bir miktar değer kazanmış olsa da maliyetler üzerinden fiyatlara yukarı etkide bulunmaya devam ediyor. Bir diğer etken de zamlar ve diğer fiyat artışları üzerinden gelen ikincil etkilerin temel mal gruplarındaki fiyatları yıl genelinde de yüksek tutmaya devam edecek olması. Bu bakımdan piyasa çekirdek enflasyonun çift hanede kalmaya devam edeceğini bekliyor. © 
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Ofis yazıcısı boyutlarındaki bir makinenin orta kısmında bulunan plastik bir silindir, yapışkan pirinçleri bastırarak deniz yosunu yatağına seriyor. 
Tanecik başına oksijen oranı, X-ray testleriyle kesin olarak ölçülüyor. Bir jilet, tabakayı kusursuz bir dikdörtgen şeklinde kesiyor ve bu parça yakut kırmızısı ton balığı ya da füme yılan balığı ile doldurulmaya hazır bir halde çelik bir tepsiye düşüyor. 

14 bin dolarlık bu robot, bir yemek hazırlama 
işçisinin saatte 200 sushi roll çıkarmasına yardımcı oluyor; makineyi satan Kaliforniya, Torrance”taki Autec USA Inc. isimli şirkete göre, buna karşılık bir şefin aynı sürede hazırlayabileceği sushi sayısı ise 
50 kadar. CEO Taka Tanaka, artan sushi tüketimi 
ve şef kıtlığı nedeniyle beş yılda siparişlerin dört kat arttığını söylüyor. Müşterileri arasında Whole Foods Market Inc. ve burrito ile sushi karışımı bir üründe uzman olan restoran mini zinciri Sushirritto bulunuyor. 

Hizmet sektörü, ekonominin büyüdüğü dönemde diğer sektörlere kıyasla işgücünden tasarruf sağlayacak yatırımlar yapmadı. Çünkü düşük maaşlı bir yığın çalışanı istihdam etmek, otomasyona yatırım yapmaktan daha akıllıcaydı. ABD'deki işgücü piyasası daraldıkça, hesaplar da değişiyor. Bloomberg'ün ABD baş ekonomisti Carl Riccadonna, “İş dünyası sermayeye keyfi olarak yatırım yapmaz, aksine artan işgücü maliyetlerine tepki olarak bunu yapar” diyor. 

Morgan Stanley analistleri önümüzdeki yıl hizmet sektöründen, lüks perakendeden internet hizmetlerine kadar geniş bir kategoriyi kapsayacak sermaye yatırımı bekliyor. Bu, son 10 yıldır durgunlaşmış fakat yıl ortasında hayat belirtisi gösteren işçi verimliliğine işaret ediyor. İyileşme sürekli bir hal alırsa, ABD ekonomisinin olası büyümesi ivmelenebilir ve işçi maaşları artabilir. Morgan Stanley ABD baş ekonomisti Ellen Zentner, daha güçlü üretimin “her derde deva” olduğunu söylüyor ve devam ediyor: “ABD'nin feci bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir şeydi ve en sonunda bu noktaya gelindi.” 

Goldman Sachs Group'tan ekonomistler Kasım ayında müşterilerine yazdıkları bilgi notunda tüm sektörlerin sermaye yatırımlarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki en parlak nokta olduğunu ve harcamaların da son büyüme döneminde her zamanki ılımlı artışlarının biraz ötesine geçebileceğini belirtti. 
İyimserlikleri ise Kongreden geçen vergi planının içerdiği kurumlar vergisindeki kesinti ve diğer yatırım teşvikleriyle ılıman bir canlanma beklentisine dayanıyor. 

Hizmet sektörü tahtını kaybetmeyeceğe benziyor. 
Brüt faaliyetlerde 1950lerdeki yüzde 40'lık paylarından yüzde 64'e çıkmış durumda; ekonomideki büyüme payları devam ediyor, fakat sermaye giderlerindeki payları geçen zaman dilimine oranla sabit. 
Morgan Stanley analizi, halka açık bin 500 şirketin eski ekipmanlarını yenisiyle değiştirmekten fazlasını yaptığını gösteriyor. Yeni binalar ve üretim ekipmanlarıyla beraber, yeni teknolojilere para akıtıyorlar. 
ABD Ticaret Bakanlığı verileri, 2000 yılından beri 


ilk defa fikri mülkiyet ürünlerinin Gayrisafi Milli Hasıla'dan aldığı payın yüzde #ü geçtiğini gösteriyor. Kurumsal şirketlerden yöneticilerin yaptığı araştırmalar, sermaye harcamalarının 2018 yılına kadar gücünü kaybetmeyeceğini öngörüyor: Morgan Stanley'in altı aylık sermaye gider planları endeksi, en son 2006'da görülen seviyelerde tutuluyor. 

Yine de, verimlilik artışları düşük beklentiler dahilinde gerçekleşiyor. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'na göre, verimlilik bu yıl ortalama yüzde 1,5 arttı. Morgan Stanley ise bu oranın yüzde Vin biraz üstünde pozisyon almasını bekliyor. Bu, Büyük Buhran'dan 2000 yılına kadar yakalanan yüzde 2,7'lik ortalamanın çok altında bir oran. 

Tarihten referans veren ve bunun pek de olasılıklar dahilinde olmadığını düşünen JPMorgan ABD baş ekonomisti Michael Feroli'ye göre yatırım harcaması artışı, ABD'li şirketlerin 1990'larda yaptığı yatırım miktarını yansıtmak zorunda bırakacak. 
Üstelik Feroli, tecrübeli ve yaşlı çalışanların emekliliğe doğru yelken açmasıyla birlikte demografik değişimlerin verimlilik üzerindeki ağırlığına da dikkat çekiyor. “Oldukça yetenekli baby boomer'lar da (İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra doğan nesil) inzivaya çekiliyor* ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 2016 yılı itibariyle işgücü haritasının neredeyse yüzde 17'si 55-64 yaş aralığından oluşuyor. 

Daha verimli kapasiteye sahip ekonomi, enflasyon yükselişine sebep olan tedarik kısıtlamalarıyla boğuşmadan daha hızlı büyüyebilir. Morgan Stanley'den Zentner, “Verimlilikle beraber saatlerce sarf edilen aynı emekle, yüksek değer ve yüksek gelir elde etmek mümkün. Bu, ekonominin genişleme yolunda elini rahatlatabilir” diye konuşuyor. 

Verimlilik artışı aynı zamanda şirketlere elde ettikleri kâra dokunmadan daha fazla maaş verme 
imkanı sağlayabilir. Fed Başkanı Janet Yellen, 29 
Kasım'daki Kongre'de yaptığı bir konuşmada, “Verimlilik artışı son yıllarda oldukça yavaş bir seyir izledi” dedi ve ekledi: “Ücretlerde ortalama düzeyde elle tutulur artışın yakalanmasını görmek istiyorum; daha hızlı bir üretkenliğe ihtiyacımız var.” 

Verimlilikte iyileşme sadece ABD'yle sınırlı değil. 
Citigroup Inc.; ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve Euro Bölgesi'nin 1995'ten beri ilk defa 2017 yılında verimlilikte artış gösterdiğine işaret ediyor. 

Tanaka, robotlarına talebin sürmesini bekliyor. 
Pirinci nori yosununa sarmak gibi sushi yapımı- nın en zor ve meşakkatli işlerinden birini yapan en popüler makineleri, otomasyon teknolojilerinin çalışanların hayatını kolaylaştırdığını gösteren örneklerden biri. Kişiye özel sushi'ler yapmak ya da sushiyi farklı türde malzemelerle doldurmak için halen insana ihtiyaç duyuluyor. Tanaka, “Bu, yarı otomasyon” diyor ve ekliyor: “Şefi çalışırken izlemek insanlara hâlâ keyif veriyor.” —Jeanna Smialek ve Matthew Boesler 


SÖZÜN ÖZÜ ABD verimlilik artışı, başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörün sermaye harcamalarının etkisiyle bu yıl ortalama yüzde 1,5 olacak. 
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İspanyol Kaşiflerin 


İzinde Bir Altın Böceği 


6 Bir jeolog, Ekvador'da 


yüzyıllardır kayıp olan altın madenini bulmayı amaçlıyor 


Keith Barron, Vatikan kütüphanesinde 17'nci yüzyıldan kalma kırmızı deri kaplı bir tomarı dikkatle inceliyordu. Tomardaki yazının bir kısmında “Ülke, Hint bölgesindeki en zengin altın madenlerine sahip. Yerliler yamyam ve savaşçı, Logroüo de los Caballeros şehrini talan ettiler, İspanyolları katlettiler ve kiliseleri yaktılar” ifadesi dikkat çekiyordu. 

Jeolog, amatör tarihçi ve profesyonel altın avcısı Barron, önemli bir iş üzerinde... Ekvador'daki “iki kayıp altın şehir” sadece efsanelerde ve yerleşim bölgelerinin yıkılıp yakılmasından yarım yüzyıl sonra bölgeye seyahatler düzenleyen bunun gibi bazı eski yazılarda yer alıyor. İspanyollar, bu şehirleri bulmak için 30'dan fazla keşif seyahati düzenledikten sonra pes etmiş. Barron ve araştırmacılardan oluşan ekibi; Vatikan kütüphanesinde, İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan yerlilere ait Büyük Arşiv'de ve Latin Amerika'nın dört bir yanına dağılan küçük kiliselerde ve diğer belge merkezlerinde yıllarca süren çalışmalar gerçekleştirdi. Bu ekip, koloni dönemine ait günlükler ve haritaların da yardımıyla 


hedef bölgelerini daraltarak Ouito'nun 400 kilometre güneyindeki Cutucü dağlarına gözlerini dikti. 

Bu valışi ormanın içerisinde bir yerlerde 16'ncı yüzyılda imparatorluğun iki altın madeninden birinin bulunduğu Logrofo and Sevilla del Oro şehrinin kalıntıları yatıyor. Odöneme dair kayıtlara göre İspanyollar bu bölgede, ilkel yöntemler kullanarak bir yılda yaklaşık 117 kilogram kadar (4 bin 100 ons) altın çıkarmış. (Bugünün fiyatlarıyla bir ons, yani yaklaşık 29 gram altının bedeli bin 262 dolar civarında.) Barron, eskiden kalma yöntemlerle modern havadan inceleme sitemlerini bir arada kullanarak tünellere, kaya kütlelerine, misket şeklindeki eski tür mermilere, at nallarına ve hatta vahşi kabileler şehre saldırdığında uyarı amaçlı çalınan çanlara dair bir iz arıyor. “Eğer şehirleri bulabilirsek altını da buluruz” diyor Barron. 

Barron'ın hikayesi böyle ve insanlar da bu hikayeye inanıyor. Kanadalı jeolog, aralarında dünyanın üçüncü büyük altın üreticisi olan Goldcorp Inc”in kurucusu Rob McEwen'ın da bulunduğu > 


© Barron 
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Türkiye'nin mükemmellerini aradığımız yarışmanın 

konusu Strateji, Yönetim Kalitesi ve Liderlik 

2018 Türkiye Ulusal Şampiyonu olarak 7 Avrupa ülkesinin 
ulusal şampiyonlarına karşı Avrupa Şampiyonluğu için yarışın. 


V Ücretsiz katılım V Uluslararası jüri 

V Katılan her şirkete geri bildirim raporu 

V Türkiye ve Avrupa basınında tanıtım 

V Almanya'da Endüstride Mükemmellik Konferansına katılım 


————— 
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<4 önemli isimlerden 5 milyon dolar toplamayı başardı. Yatırımcılar, araştırmaya yönelik fonlamayı, Toronto merkezli ve halka açık Aurania Resources Ltd. şirketi üzerinden yapıyor ve Barron'ın daha önce Ekvador'da büyük bir altın rezervi bulmuş olması, onları umutlandırıyor. 

Bu sektördeki birçok kişi Ekvador'u son döneme kadar arka bahçeleri olarak görüyordu. Barron ise başka bir yaklaşım benimsedi ve 1998 yılında İspanyolca öğrenmek için Ouito'ya gittiğinde tanıştığı tarih profesörü ve harita koleksiyoneri Octavio Lattore ile olan ilişkisi üzerinden ilerlemeyi tercih etti. Barron, 16'ncı yüzyıldan kalma ve Peru'daki altın bölgelerini gösteren Peruviae Auriferae Regionis Typus adlı haritayı da ondan öğrenmişti. 

2012'de 15 bin dolara satın aldığı harita kopyası, Ekvador ve Peru'da bulunan, İnkalar zamanından kalma yedi altın madeninin konumunu gösteriyordu. 
Bu madenlerin dördü bugün hâlâ mevcut. Beşincisi, Nambija, vahşi ormanda avlanan bir grup çocuk tarafından 1981 yılında tesadüfen bulundu. Logrofo ve Sevilla olarak işaretlenen madenler, bu isimde şehirler olmasına rağmen henüz bulunamadı. O döneme ait bütün haritalarda olduğu gibi Peruviae Auriferae'da da enlem ve boylama dayalı koordinatlar bulunmuyor ve bu da doğru noktayı tahmin etmeyi zorlaştırıyor. 

Barron, Ekvador'da ilk altın keşfini 2006'da Fruta del Norte rezervini ortaya çıkararak gerçekleştirdi. 
Bu tarihten iki yıl sonra iktidara gelen sol eğilimli hükümet altın arama çalışmalarını ve üretimini durdurdu. Barron, şirketinin bir gün içinde 700 milyon dolar değer kaybettiğini söylüyor. Diğer bir Kanadalı 
şirket Kinross Gold, bu şirketi aynı yıl içerisinde 605 
milyon dolara satın aldı. 

Yasakların yürürlükte olduğu yaklaşık dokuz yıl boyunca Barron başka yerlerde keşifler yapmaya çalıştı. Diğer taraftan da bu kayıp şehirlere dair araştırmalarını sürdürdü. Araştırma süreci beklenilen- den çok daha yavaş yürüyordu zira 400 yıllık sayfalar o kadar hassas ve kırılgandı ki ancak uzmanların incelemesine izin veriliyordu. Barron için çalışan Octavio'nun oğlu Carlos Lottore, “Çok zor bir işti. 
Bir sayfayı çevirmek bile inanılmaz meşakkatliydi” diyor. 

Araştırma ekibi, Sevilla ve Logroüo'yu, defalarca Shuar'ların saldırılarından korumaya çalışan İspanyolların ifade tutanaklarını gün yüzüne çıkardı. 
İspanyol yerleşimcilerin “jibaro” dedikleri bu yerliler, esirlerinin kafalarını keserek kafatası koleksiyonu yapmalarıyla meşhurdular. Barron'un 2010 
yılındaki keşif turuna katılan Fransız jeolog Jean Paul Pallier, bu belgeleri kapsamlı biçimde inceledi, yeryüzü şekilleri ve noktalar arasında ulaşım mesafeleri gibi detaylar üzerinde çalıştı. Böylelikle mesafeler hakkında kabaca bazı hesaplamalar yapmak mümkün oldu. Pallier şöyle diyordu: “Son tahlilde tüm veriler Cutucü dağlarını işaret ediyordu.” 

Ekvador hükümeti Mart 2016'da yasakları kaldırdığında Barron, bin kilometrekareden daha geniş 


bir bölge için başvuruda bulundu. “15 kilometrelik bir yarıçap içerisinde Sevilla ve Logroüo'yu belirledik. Bu bilgiyi neredeyse 10 yıl gizli tuttum ve bizden önce başka biri buraları keşfedecek diye uykularım kaçtı” diyor Barron. 

Barron, Ekim ayında bir muhabirin bölgeye ziyaret gerçekleştirmesine izin verdi. Ouito'dan belirlenen bölgeye bir kamyonetle seyahat etmek altı saatten daha uzun sürüyordu. Vahşi ormana varmak için bundan 400 yıl önce ilkel altın madencilerinin atlı arabalar eşliğinde asma köprüleri geçtiği rotadan ilerledik ve yüksek geçitleri aştık. Amazon'a doğru indik ve yolculuğumuzu kayalık bir alanda noktaladık. Barron, “Burası Infierno Verde, yani yeşil cehennem. Leş gibi kokar, her şey seni ısırabilir ve her an bir şeyler batabilir” diyordu. Son derece yoğun yeşil bitki örtüsünü keserek yol açan yerliler de zamanında İspanyollarla savaşan Shuar'ların büyük torunlarıydı. Bu seyahatteki dört jeologdan biri olan Pallier, “Bu yerliler, vahşi ormanın sırlarını herkesten daha iyi bilir” diyordu. 

Aurania'nın dört keşif ekibinden biriyle buluştuktan sonra dik ve çamurlu bir patikada üç saat yürüdük. Yağan yağmur nedeniyle yürüdüğümüz patikanın kenarında yer alan oyuk iki kat genişlemişti. Cutucü dağları Dünya'da jeologlar tarafından incelenmeden kalan nadir bölgelerden biri. 
Uygulanan süreç çok değişmiyor. Her bir akış, aşağıdan yukarıya doğru inceleniyor ve her birkaç yüz metrede bir aralıklar veriliyor. Çökeltilerden ve taşlardan oluşan örnekler, altın ve diğer minerallerin varlığına yönelik incelenmek üzere p» 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< laboratuvarlara gönderiliyor. Pallier, “Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa mineralin yukarıdan bir yerden geldiğini anlıyoruz” diyor. 

Lastik çizmeler giyen, değnekler ve palalar taşıyan keşif ekibi yoğun kaygan zemin üzerinde, hızlı akan suların içinde dizlerine dek çamura batmış biçimde çalışıyordu. Daha sonra kolay bulabilmek için konumu işaretlediler. Sonrasında ekip suyun akışı yönünün yukarısına doğru dört saat boyunca ilerledi, kamp kurdu ve üç gün boyunca örnek toplamaya devam etti. Örnekler genelde atlarla ve sonrasında ekip ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe helikopterlerle gönderiliyordu. On yıldan daha uzun süredir Barron için çalışan jeologlardan Bart Wilson, “Her an ıslak ve rahatsız şartlar altındasınız. Haftalarca jeolog diyeti yapmak zorundasınız: Kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde ton balığı ve pilav.” 

Aurania'nın Macas kentindeki yerel merkezinde Barron, topladığımız bazı örnekleri işaret ederek, “Bunlar harika kayalar. Aynı Fruta del Norte'de bulduklarımız gibi” diyerek 75 kilometre kadar güneyde yer alan ilk keşfini hatırlatıyordu: “İnanılmaz oranda mineralli parçalar var. Hayal edebileceğimizin en iyisi” 

Barron'un bu iyimserliği boşa çıkmadı. Birkaç hafta sonra çıkan havadan jeofizik analiz sonuçları da bölgenin yapısının Fruta del Norte'ye benzer olduğunu teyit etti. Lundin Gold Inc.'in sahip olduğu bu bölge Ekvador'daki en büyük işlenmemiş maden yataklarını barındırıyor. 

Bu gelişmeleri gören Barron yoluna devam etmeye kararlı. Keşif ekiplerinin sayısını iki katına çıkardı (sekiz ekip oldu) ve birkaç ay içinde bir kez daha iki katına çıkarmayı hedefliyor. Sondaj, altı ay içinde başlayabilir. Barron'a göre büyük bir yatak bulma şansı hâlâ binde 1. Barron, “Çoğu zaman bulup bulacağınız altın miktarı bir kamyonetin arka tarafını dolduracak kadardır. Ancak küçük şeyler buluyorsanız büyük şeyler bulma ihtimaliniz de var. Bu çabaların büyük ve zengin bir keşifle bitmesini umuyorum” diyor. — Laura Millan ve Danielle Bochove 


SÖZÜN ÖZÜ Ekvador'da daha önce de altın bulan Barron, İspanyol kaşiflerin izini kaybettiği altın madenlerini bulmak için 10 yıldan uzun süredir çabalıyor. 


Dünyanın Hâlâ 
DTO'ye Ihtiyacı Var 


© Ancak kurum, ABD kendini serbest ticarete adamadığı sürece başarılı olamaz 


Bugünlerde ilgiyi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üzerinde toplamak oldukça zor. Yıllar boyunca hiçbir yere ulaşamayan müzakerelerin ardından 


kurum, artık işlevselliğini geride bırakmış gibi gözüküyor. Buenos Aires'te 13 Aralık günü gerçekleşen bakanlarla dolu büyük toplantı da bir çıkmaza girdi. Siz de şunu soruyor olabilirsiniz: Neden uğraşalım ki? 

Bunun cevabı ise liberal ticaretin, kapitalizm- den hemen sonra, ekonomik refah için dünyanın gördüğü en güçlü motor olması ve hükümetlerin DTÖ'yü küresel çapta yaşam standartlarını geliştirmek için kullanabilmesi. Başta ABD olmak üzere pek çok hükümet 1945'in ardından tam olarak bunu yaptı. Ancak özgür ticarete uluslararası bir destek olmadığı takdirde kurumun kaderi kale alınmamak olacak. 

DTÖ ve selefi Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) temel prensibi karşılıklılıktı. Basitçe anlatmak gerekirse, bu yaklaşım serbest ticareti politik olarak mümkün kılmayı amaçlıyordu. Teoriye göre, A ülkesi ithalatta gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirirse daha kârlı oluyor; ancak bu değişiklik eğer B ülkesi de gümrük vergilerini indirirse daha az direniş ile karşılaşıyordu. 

Bu formül, GATTın ilk 10 yıllık döneminde inanılmaz başarılı olmuştu. Bunun temel sebebi de ABD'nin dünyayı bu yöne çekmeye istekli olmasıydı. Geçtiğimiz yıllarda ise serbest ticaretin iyi olduğu algısı giderek zayıfladı. 

Hükümetler ise ihracatları ithalatlarından daha fazla olursa ticaretten daha kazançlı çıkacakları anlayışına, yani “merkantilizm” adlı yanlış algıya iyice kapıldı. Buna ilaveten, GATT ve DTÖ'nün gümrük vergilerini indirmekte başarılı olduğu yerlerde ticaretin serbestleştirilmesi, düzenlemelere bağlı engellerden ziyade sınırlardaki vergiler nedeniyle daha karmaşık ve politik olarak daha ağır bir yük haline geldi. 

Serbest ticaretin en fazla ihtiyaç duyduğu noktadaki siyasi desteği ise tüm yılların en düşük noktasına geriledi. Gidilecek yolu hâlâ ABD belirliyor; ancak yön yanlış. Başkan Donald Trump, merkantilizmin en saf ve aptalca formunu benimsiyor: İhracat iyidir, ithalat kötüdür. ABD Ticaret Ataşesi Robert Lighthizer, Buenos Aires'teki toplantıya DTÖ'nün rolünü sorgulayarak başladı. ABD gelişmekte olan ticaretin değerini belirten bir deklarasyonu engelledi ve hakimlerin dava için uzlaşı buluşmalarını geciktiriyor. 

Bu esnada, dünyanın geri kalanındaki hükürmetler de DTÖ'nün yönelttiği küresel anlaşmalardan ziyade iki taraflı ve bölgesel anlaşmalara odaklanıyor. Detaylara da bağlı olarak, Trans Pasifik Ortaklığı gibi bölgesel anlaşmalar son derece değerli olabilir; ancak çok yönlü serbest ticaret için bir altın standart da oluşturmuyorlar. 
— Bloomberg Businessweek 


SÖZÜN ÖZÜ Mevcut felç hali için DTÖ'yü suçlamayın; kurum hâlâ uluslararası rekabete inanan hükümetler için çok güçlü bir araç olabilir. Buna sadık kalınmadan ve ABD'nin liderliği ile atılganlığı olmadan ise kaybetmeye mahkum. 
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Mithat Bereket 


Biz Bu Filmi Daha Önce Görmüştük 


İran'da yaşanan olaylar bu defa daha etkin olacak gibi. 
Yeter ki Trump gölge etmesin 


İlk bakışta, her şey tanıdık geliyor. İran'daki son olaylar... 
Protestolar,gösteriler,rejimin tepkisi... Hepsi benzer. Tabii, ABD derhal protestoculara destek verdi. Tahran yönetimini, “En üst düzey ve en kuvvetli perdeden” kınadı... 

Ancak, Batı basınının en güvenilir, en prestijli olanları bile Amerikan Yönetimi'nin yanlış yaptığını söylemekten çekinmedi. Örneğin, İngilizlerin ünlü Financial Times gazetesi başyazısında, İran'da değişim umudunu hâlâ en iyi Cumhurbaşkanı Ruhani'nin temsil ettiğini, ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirtti. Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama uyarısını yaptı. 

İran'da geçtiğimiz Perşembe günü başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor. 
Gösterilerde ölü sayısı 20'yi geçti. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrailli yetkililer, tahmin edebileceğiniz gibi protestolara destek açıklaması yaptılar. 

Financial Times, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın ateşle oynadığını yazdı. 

Diğer yandan gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının “akılsızca bir tutum” olduğunu da belirtti: ”Ruhani arada sıkışmış durumda. Bir taraftan kendi rejimindeki şahinler, diğer tarafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından zayıflatılıyor. İran'a düşmanlığını gizlemeyen Trump, Twitter'da protestolara destek mesajları paylaştı. 
Bazı İsrailli siyasetçiler de destek açıklaması yaptı. Bu, akılsızcaydı. Dışarıdakilerin işlere karışması, sertlik yanlılarına baskı için muhteşem bir fırsat veriyor. Bu da Ruhani'yi daha fazla yıpratacaktır.” 


Bunları yazan gazete aynen devam etti:"Ruhani, mevcut sistem içinde hâlâ değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor.” 

Ve gazete, bu konudaki haberlerini şu yorumla bitirdi: 

”AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır.” 

Yine de 2009 yılına kıyasla bugün hem Orta Doğu'da hem de uluslararası arena durum çok daha farklı. O dönem henüz Arap Baharı yaşanmamıştı. Dolayısıyla kitlesel eylemlerin devlet mekanizmasında tetiklediği bir dizi olayla, rejim değişimleri dünyanın çok da aşina olmadığı bir durumdu. Ayrıca, Orta Doğu'nun en büyük iki farklı mezhebini temsil ettikleri için birbirinin tarihsel iki rakibi olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilim de bugünkü kadar yüksek değildi. 

Bugün ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler Suudi Arabistan ile İran ilişkilerinin tarihinin en gerilimli dönemlerden birini yaşamasına neden oluyor. İran ayrıca, bir yanda Suriye ve Irak, diğer yanda da Lübnan'da siyasi ve askeri etkinliğini artırmış durumda. 

Özellikle Suriye'deki iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhalifleri karşısında önemli zaferler elde etmesinde Rusya ile birlikte İran da önemli rol oynadı. 

Kısacası, bu defa olaylar çok daha etkin olacak gibi. 
Yeter ki, ABD ve Başkanı Trump gölge etmesin... 
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6 Motorine binde 5 biyodizel katılması zorunluluğu akaryakıt 


sektöründe tepkilere yol açtı 


Akaryakıt dağıtım şirketleri 2018 yılına yeni bir düzenlemeyle birlikte girdi. 1 Ocak'tan itibaren, pazara sundukları motorini, binde 5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/ya bitkisel atık yağlardan elde edilmiş biyodizelle harmanlamak zorundalar. 
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından geçtiğimiz yılın ortalarında alınan karar, bir süredir akaryakıt dağıtım şirketlerinin tartıştığı en önemli konulardan biri. Zira dağıtım tarafı henüz hammadde, lojistik ve teknik anlamda bazı eksikler giderilmeden böyle bir zorunluluğun getirilmesinden rahatsız. Öte yandan biyodizel üreticileriyse bunun geç kalınmış bir karar olduğunu ve pazarın böyle bir düzenlemenin yapılması için yeterince olgunlaştığını belirtiyor. 

Akaryakıt dağıtım şirketleri, biyodizel üreticileri ve tarım sektörü olmak üzere birçok tarafı etkileyen bu düzenleme konusunda kamuda da taşların tam olarak yerine oturduğunu söylemek mümkün değil. 
Biyodizelle ilgili düzenlemeler son 10 yılda hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini karşı karşıya getirdi. Bu yapısıyla yürürlüğe giren düzenleme, önümüzdeki günlerde ve hatta yıllarda tartışın 


p 


konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. 
2000'li yıllarla birlikte başta ABD olmak üzere birçok ülkede akaryakıtta petrole bağımlılığı azaltmak için bitkisel kökenli yakıt alternatifleri popüler olmaya başladı. Özellikle benzin yerine kullanılan mısır ve şeker kamışından üretilen etanol, yine mısır, kanola gibi yağlı tohumlardan üretilen biyodizel ürünleri gelişmeye ve pazarda yer bulmaya başladı. Aynı dönemde Türkiye'de de bu alandaki girişimlerin ilk adımları atıldı. 2005 yılında ilk biyodizel üretim ruhsatını aldıklarını belirten Paksoy Yağ Fabrikası'nın sahibi İbrahim Paksoy, “Türkiye'de bu alanda ilk yatırımı yaptık. İşler oldukça iyi gidiyordu. 
Kârlı bir işti” diyor ve devam ediyor: “Ama kamu, biyodizel nedeniyle motorinden aldığı vergide kayıplar yaşamaya başladı ve bu ürüne ÖTV getirdi. ÖTV ile birlikte biyodizel cazibesini kaybetti. Biz de tesisi 
2007 yılında kapatmak zorunda kaldık.” O dönemde 
kamunun biyodizele ÖTV getirmesi Paksoy gibi bu alanda yatırım yapanları olumsuz etkiledi V çoğunun pazardan çekilmesine neden oldu. Ama kamu tarafı petrol bağımlılığını azaltmaya yönelik bir alternatif olan biyoyakıt kullanımını teşvik etmek | için yeni formüller aramaya NM m yılında 


> 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tıpkı bugünkü gibi bir düzenleme yapan EPDK, motorinde binde 3 oranında biyodizel kullanımını zorunlu hale getirdi. Yine bu dönemde zorunluluğun gelmesi tartışmalara neden olmuştu. Üstelik yalnız akaryakıt sektörü değil, kamunun üst düzey yetkilileri de bu tartışmanın tarafıydı. Motorine biyodizel karıştırılmasının zorunlu olduğu 2012 yılında, dönemin Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker yaptığı bir açıklamada, enerji açığı ile birlikte yağlı tohumlarda da açığın bulunduğuna dikkat çekiyordu. Eker, arz açığı bulunan bir ürünün başka bir açığın kapatılması için kullanılmasının ise anlamsız olduğunu ifade ediyordu. Dönemin bakanı ve ekibi, gıda üretimi için ayrılan tarım alanlarında gıdaya yönelik üretimden vazgeçilmesi ve biyodizel üretimi için ihtiyaç duyulan yağlı tohum üretimine yönelimden endişe ediyordu. Zira bu durum gıda fiyatlarının yükselmesine ve ithalatın artmasına neden olabilirdi. Bugün de başta akaryakıt dağıtım sektörü olmak üzere bu düzenlemeye karşı çıkanların en önemli kozu bu. “Biz biyodizelin kullanımının yaygınlaşmasına karşı değiliz; aksine, destekleyen tarafız” diyor birçok akaryakıt dağıtım şirketinin üyesi olduğu PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Genel Sekreteri Niyazi İlter ve devam ediyor: “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hâlâ aynı sorunun oldurğunu belirtiyor. Bugün zorunlulukla beraber biyodizel için kullanılan hammaddenin yetersiz oluşu hem bu ürünün hem de gıda fiyatlarının artmasına neden olacak.” Zaten 2011 ve 2012 yıllarındaki zorunluluk, biyodizel üretimi için gerekli olan hammaddenin yetersizliği nedeniyle 2013'te kaldırıldı. Ama kamu, biyodizel sektörünü ayakta tutabilmek için motorine yüzde 2 oranına kadar katılacak biyodizele ÖTV muafiyeti getirdi ve bu uygulama 2018 başına kadar devam etti. 

2016 yılı verilerine göre küresel yağlı tohum 
üretimi 521 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu alanda 
313 milyon tonla soya fasulyesi en çok üretilen yağlı 
tohum olarak dikkat çekiyor. Yine kanola, yer fıstığı ve ayçiçeği gibi ürünler en yüksek miktarda üretilen yağlı tohumlar arasında yer alıyor. En büyük yağlı tohum üreticisi ülkelerin sıralamasında ilk beşi ise ABD, Brezilya, Arjantin, Çin ve Hindistan oluşturuyor. Yağlı tohumlar, yağ üretiminin yanı sıra un, hayvan yemi ve biyodizel endüstrisinde de kullanılıyor. Türkiye'de ise yağlı tohumlarla ilgili veriler oldukça ilginç. Zira Türkiye birkaç ürün dışında (jojoba, Hindistan cevizi gibi) birçok yağlı tohumu iklim çeşitliliği sayesinde yetiştirebiliyor. 


Yıllık 2,3 milyon ton ile 2,7 milyon ton arasında değişen miktarda yağlı tohum üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimde yüzde 46 ile ayçiçeğinin ağırlığı dikkat çekiyor. Yüzde 42 ile pamuk tohumu (çiğit) ikinci en büyük yağlı tohum üretim kaynağını oluşturuyor. Soya, kolza ve aspir çok daha düşük oranlarda üretilen diğer yağlı tohumları oluşturuyor. 
Türkiye'de tarım alanlarının yalnızca yüzde #lük bölümünde yağlı tohum üretimi gerçekleştiriliyor ve yerli üretim ihtiyacı karşılayamadığı için ithalat yapılıyor. Öyle ki 2016 yılında yağlı tohum ithalatı- nın yarattığı açık 2,6 milyar doları buluyordu. 

Biyodizel üretimi için tek hammadde tarım ürünlerinden elde edilen yağlar değil. Atık evsel ve endüstriyel yağlar da bu endüstride diğer önemli hammadde kaynağını oluşturuyor. Ama Türkiye'de atık yağların, özellikle de evsel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması oldukça zor. “PETDER olarak atık motor yağı toplamayla ilgili yetkilendirilmiş tek kuruluşuz ve bu işin ne kadar zor oldugunu söylemek isterim. Aynı şekilde evsel atık yağ toplamak da kolay değil ve maalesef bu kaynak da yetersiz” diyor Genel Sekreter Niyazi İlter ve devam ediyor: “Sonuç olarak düzenleyici mekanizma zorunlu bir talep yaratıyor ve bu ortamda hammadde de yetersiz kalıyorsa, kaçınılmaz bir şekilde fiyatlar artacak.” 

Peki, düzenlemenin diğer boyutu olan biyodizel üreticilerinde durum ne? Sektörde üretim lisansı bulunan çok sayıda oyuncu görünüyor. Ama üretim yapan üç şirket bulunuyor ve bütün pazar bu üç üreticinin elinde. DB Tarımsal Enerji, BTE Tarımsal Biyodizel ve Ares Enerji ile BTE'nin sahibi olduğu Kocaeli Dilovası'nda kurulu olan Deha Enerji piyasadaki oyuncular. Henüz faaliyete başlamayan Deha Enerji'nin yıllık 30 bin ton kapasitesi de hesaba katıldığında toplam kapasite 300 bin tonu buluyor. Bu üç şirketin 2016 yılı toplam biyodizel üretimi 62 bin ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'de motorin pazarının büyüklüğü 22 milyon tonu buluyordu. Yani toplam motorin tüketiminin yalnız binde 2,8ini biyodizel oluşturdu. Akaryakıt dağıtım şirketleri bu oranın düşük kalmasının nedeninin, biyodizel üreticilerinin hammadde bulmada yaşadıkları zorluklar olduğunu belirtiyor. Ama biyodizel üreticilerine göre durum çok farklı. BTE Tarımsal 
Biyodizel Genel Müdürü Nurdan Mirza, “Biz 2016 
yılında da akaryakıt sektörüne 270 bin ton biyodizel üretebilirdik. Ama ticari koşullar buna elvermedi” diyor ve devam ediyor: “Sektörümüzün > 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< yeterli üretim gücüne sahip olmadığına yönelik iddialar var. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bugün üç şirketin üretim kapasitesi, binde 5 oranını karşılama- nın çok üzerinde.” Son beş yılda akaryakıt sektörü yıllık ortalama yüzde 7 oranında büyüdü. Bu büyümenin aslan payını motorin oluşturdu. Özellikle son yıllarda artan altyapı yatırımları, motorin talebinin de düzenli olarak artmasını sağladı. 2016 yılı motorin pazarının büyüklüğü baz alındığında bu yıl yaklaşık 120 bin tonluk zorunlu biyodizel talebi olması bekleniyor. Üç şirketin kapasitesine bakıldığında, bu talep rahatlıkla karşılanabilir. Ama burada hangi hammaddeden biyodizel üretileceği büyük önem taşıyor. Sektörün hammadde ihtiyacı ağırlıklı olarak tarımsal kaynaklardan sağlanıyor. Atık yağdan üretim henüz istenilen seviyelerde değil. 
Tarımsal hammadde tedariği ise sözleşmeli üretim, doğrudan yağlı tohum satın alımı ya da bitkisel yağ alımıyla oluyor. 

Peki biyodizel üreticileri tarafından oluşturulan oligopol piyasa, bu ürünün fiyatlarını nasıl etkileyecek? İsmini vermek istemeyen ve akaryakıt sektöründe üst düzey yöneticilikten kısa bir süre önce emekli olan bir uzman, “Bu düzenleme öncesi biyodizel fiyatları motorinin rafine çıkış fiyatlarına göre hesaplanır ve bir yıllık alım anlaşmaları imzalanırdı. Ama şimdi biyodizel üreticileri kendi şartlarına göre fiyatı belirliyor ve eskisi gibi bir yıllık sözleşmeler imzalamıyor. En fazla üç aylık sözleşmelerle dağıtım şirketlerinin karşısına çıkıyor” diyor ve devam ediyor: “Biyodizel üreticilerinin kısa sürede fiyatları yüzde 30 yükselttiklerini görüyoruz.” 

BTE Tarımsal Biyodizel şirketinin bugün aktif üretim kapasitesi 50 bin ton. Bu miktarın yüzde 35-40'lık bölümünün atık yağlardan sağlandığını belirtiyor Nurdan Mirza ve devam ediyor: “Bu oranı kısa sürede yüzde 50 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca yine bizim şirketimiz olan ve tamamamen atık yağdan üretim yapabilen Deha Enerji'yi de kısa sürede faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.” Şirket, sözleşmeli tarımla Orta Anadolu'da aspir ürettiriyor. Yine BTE tarafından Konya'da keten bitkisi için deneme üretimleri yaptırılıyor. “Biyodizel için tarımsal üretimin yapılmasının gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Türkiye'de birçok alan tarıma açılmamış ve bu bitkilerin üretimine elverişli saha var. Bizim üretim yaptırdığımız yerler genelde nadasa bırakılmış tarlalar oluyor. Bu sahaların kullanımı hem gıdaya yönelik tarımı olumsuz etkilemiyor hem de bu tarlaların daha verimli olmasını sağlıyor” diyor Nurdan Mirza ve devam ediyor: “Aşırı fiyat artışı olduğunu düşünmüyorum. Biz fiyatların nasıl oluştuğunu açık açık dağıtım şirketlerinin yetkililerine anlattık.” 

Dağıtım şirketleri bu düzenlemede yalnız fiyat konusunda değil, tedarik altyapısı ve kalite standartlarıyla ilgili de endişe taşıyor. “Akaryakıt ve biyodizel piyasası açısından rekabeti de göz önünde bulundurarak fiyat, kalite ve tedarik miktarını kamunu 


İl 


dikkatli takip etmesini talep ediyoruz” diyor Niyazi İlter ve devam ediyor: “Kamudan en büyük ricamız, son derece rekabetçi olan sektörümüzde bu düzenlemenin sıkıntılara yol açmaması.” Geçmiş yıllarda da bu uygulamanın zorunlu olması, aslında gerekli altyapının oluşması için ciddi bir katkı sağladı. Üstelik yasal düzenlemede, piyasada biyodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biyodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların EPDK tarafından tespiti halinde, harmanlama oranının yeniden belirlenebilecek olması daha dengeli bir piyasa oluşması için son derece önemli. “Bugün gelinen noktada herkes hazır. Konuştuğumuz binde 5 gibi bir oran. 
Avrupa'da bu oranın yüzde 5-6 olduğu ülkeler var. 
Biz geç kaldık” diyor Nurdan Mirza. 

Dünyada biyoyakıt üretimine karşı en büyük kaygı, gıda fiyatlarını artırması. Zira küresel ölçekte mısır fiyatlarının artışında etanol üretiminin etkisi yadsınamaz bir gerçek. Mısır fiyatının artışına paralel olarak yem fiyatları da artıyor. Buna bağlı olarak et ve süt fiyatlarının artışı da kaçınılmaz oluyor. Öte yandan gıda tarımı için verimsiz olan birçok alanda da enerji tarımı yapıldığı biliniyor. Verimsiz arazilere uygun bitkilerin yetiştirilmesi, biyoyakıt üretimini artırabilir. Economist editörlerinden Tom Standage, İnsanlığın Yeme Tarihi adlı kitabının bir bölümünde, besin ve yakıtın Sanayi Devrimi'nden sonra bir kez daha tarım arazileri üzerinde rekabete tutuştuğunu belirtiyor. Elbette Türkiye'deki bu düzenlemede oransal olarak küçük bir biyodizel miktarından bahsedildiği için bunun gıda fiyatlarını ne kadar etkileyeceği belirsiz. Ama kamu, Avrupa'daki gibi yüzde 5-6 gibi motorine biyodizel katkı oranlarını yakalamak istiyorsa, daha planlı bir tarım ve atık yönetimi geliştirmesi şart. “Akaryakıt dağıtım şirketleri elbette biyodizel üretiminin artmasını istiyor. Ama bunun iki tarafa da zarar getirmeyecek şekilde planlanması gerekiyor” diyor Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt. 
— Mehmet Erdoğan Elgin 


SÖZÜN ÖZÜ Yeni düzenleme nedeniyle akaryakıt sektörü biyodizel fiyatlarının artma riski ve tedarikle ilgili endişelere sahip. 
Biyodizel üreticileri ise abartılacak bir durum olmadığını belirtiyor. 


| İli 


A Biyodizel üretiminde yağlı tohumlar önemli hammadde kaynağı 
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Yeni Yılda Beyaz Eşyacıların 
Umudu Hükümette 


© Beyaz eşyacılar ÖTV indirimsiz 2018'den pek umutlu değil. Bunun için de 


bu tür desteklerin devamını istiyorlar 


Alman beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın) devi Bosch Siemens Ev Aletleri (BSH) Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Bölge Başkanı Norbert Klein ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Komitesi üyesi Ronald Grünberg'in yeni yıla ilişkin ilginç beklentilerini dinliyoruz. Hem Klein hem de Grünberg, geçen yıl hükümetin ÖTV indirimi sayesinde hızla büyüyen sektörün Eylül sonunda bu teşvikin sonlandırılmasıyla birlikte frene bastığını ve aşağı yönlü bu trendin bu yıl da devam edeceğini söylüyor. 

2018 yılına ilişkin küçülme beklentisinin yüzde 
5 olduğunu ifade eden Klein şöyle devam ediyor: 

“2015 iyi bir yıldı. 2016 da iyi olmuştu. Ancak 
2017 yılının Ocak ayı çok kötü başlamıştı. Şubat'ta 
ise hükümetin yüzde 6,7”lik ÖTWyi (Özel Tüketim Vergisi) sıfırlaması tüketici talebini canlandırdı. TL, 2017'de yüzde 27 değer kaybetti. Biz de bu durum karşısında zam yapmak durumunda kaldık. Ancak ÖTV indirimi sayesinde pazar rekor düzeyde büyüdü. 

Beyaz eşya sektörü adet bazında yüzde 15 büyüdü geçen yıl. BSH Türkiye olarak biz de aynı oranda büyüdük adet bazında, ama cirosal büyümemiz yüzde 29'e ulaştı.” 

ÖTV indiriminin devreye girişinden sonraki Mart- 
Nisan ve Mayıs aylarında BSHnin satışları yüzde 35 
civarında artmış. Ancak daha sonraki aylarda artış daha makul düzeylerde devam etmiş. 

Klein ve Grünberg ÖTV indiriminin sona ermesinden sonraki üç aylık verilerin pazarda daralma- nın başladığını gösterdiğini söylüyor. Düşüş daha önceki aylara göre yüzde 20'ye ulaşmış. Norbert Klein, ÖTV indiriminin kalıcı hale gelmesinin gerektiğini belirterek “Aksi takdirde beyaz eşya pazarında bu yıl yüzde 59'lik bir küçülme görmek kimseyi şaşırtmamalı” diyor ve devam ediyor: 

“2018 yılında 2017 gibi rekor bir yılın ardından pazarda daralma öngörüyoruz. Tüketiciler, TL değer kaybından kaynaklanan zam üstüne ÖTV indirimi de kalkınca yüzde 33 gibi önemli bir fiyat artışıyla karşılaşabilecek. Bu da söz konusu daralmaya neden olacak.” 

“ÖTV teşvikinin devamı konusunda hükümetle görüşüyor musunuz?” sorusuna aldığımız yanıttan da başkanlığını Vestel Ticaret Genel Müdürü Ergün Güler'in yaptığı Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri 


Derneği'nin, hükümetin kapısından ayrılmadığı ve konunun takipçisi olduğu anlaşılıyor. Beyaz eşyacılar en azından orta vadede ÖTW'nin sıfırlanma teşvikinin kalıcı hale gelmesini istiyor. 

Ekonomideki gelişmeler TU'deki değer kaybının ve bunun üretim maliyetleriyle, fiyatlar üzerindeki baskısının önümüzdeki dönemde de devam edeceği- nin işaretlerini veriyor. Hem Klein'e hem Grünberg'e “Üretimde yerlilik oranını artırarak döviz kurun- daki dalgalanmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek mümkün değil mi?” diye soruyoruz. Onlar da yerlileştirmede daha fazla yol kat etmek istediklerini belirtmekle birlikte Türkiye'den tedarik ettikleri önemli hammaddelerinden paslanmaz çeliğin bile dolar ya da euro cinsinden satıldığını belirtiyor. 2018 yılında dolar ve euro bazında hammaddeye yüzde 4-5'lik bir zam beklediklerini belirterek, “Böyle bir ortamda nasıl sabit tutacaksınız fiyatları?” 
diye soruyorlar. Klein “Artık dünyada da ucuz hammadde dönemi sona erdi” diyor. 

Çerkezköy'deki beş fabrikasında her yıl yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ettiği 6,5 milyon adet beyaz 
eşya üreten BSH Türkiye, yüzde 30'luk (yüzde 18 
Bosch, yüzde 6 Profilo ve yüzde 6 Siemens. Klein çok premium bir ürün olan Gaggenau'yu ise pazar payıyla ölçmediklerini söylüyor) pazar payıyla » 


V(Solda) BSH Türkiye 
Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
Ronald Grünberg 
(Sağda) Türkiye, 
Ortadoğu, Afrika ve 
Bağımsız Devletler Bölge 
Başkanı Norbert Klein 
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< ikinci sırada yer alıyor. İlk sıra yüzde 40'lık pazar Kaptan köşkündeki ikinci önemli değişiklik ise 

payıyla Koç Grubu şirketlerinden Arçelik'in. Yüzde | 1975'ten bu yana beyaz eşya sektöründe, uzun yıl- 

10luk pazar payları Vestel'i üçüncü sıraya yerleşti- | lardır da BSH'de çalışan İcra Kurulu Üyesi Ronald 

riyor. Türkiye, BSH'nin Çin, Almanya ve ABD'den | Grünberg'in emekliye ayrılması olacak. Grünberg'in 

sonraki dördüncü büyük pazarı ve üçüncü büyük | ayrılmasıyla İcra Kurulu'ndaki üyesi sayısı dörtten 

şirketinin bulunduğu ülke. üçe düşecek. 

BSH'nin dünyadaki en büyük beyaz eşya fabri- Ronald Grünberg, BSH İcra Kurulu üyeliği göre- “TUdekideğer kası da Çerkezköy'de. Şirketin üç Ar-Ge merkezin- | vine Türkiye'ye ilk radyoları ithal eden Odeon ÖTV den birinin de Çerkezköy'de bulunması Türkiyeye | Müzik'in 1911 doğumlu ikinci kuşak sahibi ve kaybı bi ii verilen önemi gösteriyor. 300 mühendisin çalıştığı | dönemin AEG distribütörü babası Leon Grünberg'in | indiriminin Çerkezköy'deki Ar-Ge merkezinde ABD pazarında | 2012 yılındaki vefatı üzerine başlamıştı. sona satılan büyük ve 5-6 bin euro fiyatlı en pahalı buz- Ronald Grünberg her ne kadar danışman olarak ermesiyle dolapları geliştiriliyor. Grünberg, Türkiye'de en çok | grupla ilişkisini sürdürecek olsa bile kendisini asıl ağ Ar-Ge mühendisi bulmakta zorlandıklarını belirte- | başka bir sektördeki daralma operasyonu meşgul birlikte beyaz rek bunun iki nedeni olduğunu söylüyor: edecek. Dedesinin ve babasının yolundan gitmeyen eşyaların 

“Birincisi talep yüksek, ikincisi ise Çerkezköy'de | oğlu Timothy Grünberg'in Profilo'nun eski sahiple- | fiyatlarıyüzde çalışmak istemiyorlar. Ancak Ar-Ge mühendisleri- | rinden Hayati Kamhi'nin teşviki ve ortaklarıyla bir- | 33arttı” 


mizin niteliklerinden çok memnunuz. En ileri ürünleri geliştiriyorlar.” 

Yeni sanayi devrimi Endüstri 4.O'ın dünyadaki bayrak taşıyıcısı ve Almanya'nın önemli şirketlerinden olan BSHde bu yeni dönem, istihdamı korkulduğu gibi olumsuz etkilememiş. BSH Türkiye'de 
çalışan sayısı geçen yıl 2 bin 500 kişilik bir artışla 6 
bin 500'e ulaşmış. 

Geçen yıl 650 milyon liralık yatırımı devreye alan grup, bu yıl Türkiye'de yeni yatırım yapmayacak. 
Bunun nedeni ise iki ülke arasında gerginleşen ilişkiler değil; Türkiye'deki fabrika sayılarını beşe çıkartmış durumdalar. Yani bir anlamda doyuma ulaşılmış Türkiye'de. Grünberg, “Beş fabrikamıza gelen giden araç trafiğini yönetmek zorlaştı. Bölgede yeni yer de bulmak mümkün değil” diyor. Norbert Klein da yeni fabrika yatırımının Doğu Avrupa'da olabileceğini belirtirken “Şirket satın almayı düşünmüyor musunuz?” sorusuna ise “Bizim bölgede satın almaya değecek ilginç bir şirket göremiyoruz” yanıtını veriyor. BSH, Klein'ın sorumluluk bölgesindeki Türkiye'de beş, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde ise iki çamaşır ve buzdolabı fabrikasıyla üretim yapıyor. 

BSH beyaz eşya sektörü için zorlu geçeceği tahmin edilen 2018 yılına kaptan köşkünde değişikliklerle giriyor. 15 yıldır CEO'luk, ek olarak üç yıldır da bölge başkanlığı görevini yürüten Norbert Klein ilk gömleğini çıkartıyor. Görevde olduğu sürede BSH'nin Türkiye'de ciroyu beşe, pazar payını ikiye katlamasına büyük katkısı olan Klein'ın yerine 1998'den beri şirkette çalışan Gökhan Sığın geliyor. 
Sığır'ın boşalttığı CFO'luk görevine ise bir Alman yönetici atanacak. 

Klein son üç yıldır mesaisinin önemli bölümürnün uçak yolculuklarında geçtiğini belirterek ayrılış nedenini şöyle açıklıyor: “Afrika ve Rusya pazarlarında büyüyoruz. Zamanımın çoğu uçaklarda geçiyordu. En kısa uçak yolculuğum dört saat sürüyordu. Bölgede Güney Afrika, Rusya ve İran gibi önemli ülkeler var. Yeni dönemde BSH'nin bu ülkelerde daha da güçlenmesi için çalışacağım. İcradan bunun için çekiliyorum.” 


likte Tuzla'da lüks tekneler üretmek için kurduğu Su Marine'e el atması gerekecek. Grünberg özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yabancı müşteri gelmediğini belirterek, “Oğlum da tersaneyi kapatacak, ona da yardımcı olacağım. 16 yaşındaki diğer oğluma da daha fazla zaman ayıracağım” diyor. —Ruhi Sanyer 


SÖZÜN ÖZÜ BSH Türkiye 2017'yi adet olarak yüzde 15'lik, ciro olarak da yüzde 25'lik büyümeyle kapattı. Klein, bu yıl sektörün bir miktar küçülmesini bekliyor. 


ATALIAN Şirket Satın 
Almaya Devam Ediyor 


© Entegre tesis yönetimi şirketi, dört yıl önce girdiği 


Türkiye'de dört şirket satın aldı ve almaya devam edecek 


Gerek endüstride gerekse hizmet sektöründeki şirketler büyüdükçe ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi yapılarından değil, belli bir bedel karşılığında dışarıdan sağlamaya başlıyor. Operasyon verimliliğini artıran ve temizlik, güvenlik, enerji yönetimi, renovasyon, peyzaj gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin duyduğu ihtiyaçların tamamının yönetimini bugün “entegre tesis yönetimi” şirketleri sağlıyor. Elbette entegre tesis yönetimi gelişmiş ekonomilerde doygunluğa ulaşmak üzere olan bir pazar konumunda. Ama gelişmekte olan ülkelerde durum farklı. Entegre tesis yönetimi bu ülkelerde yeni gelişen ve büyümeye açık bir pazar konumunda. Türkiye'de son 10-15 yıllık süreçte bu sektör taşeronluk adı altında büyüme gösteriyor. Özellikle de temizlik ve güvenlik hizmetleri, hem özel sektör hem de kamu tarafında taşeronlara veriliyor. 
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ATALIAN da 1944 yılında Fransa'da kurulan ve entegre tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren bir aile şirketi. Şirket 10 yıl öncesine kadar Fransa ve Avrupa'da Fransızca konuşulan ülkelerde faaliyetlerini sürdürmüş. Ama 10 yıl önce şirket yönetimi, yurt dışı operasyonlarını büyütme kararı almış ve özellikle gelişmekte olan pazarlara yönelmiş. Doğu Asya ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra ABD pazarına da giren ATALIAN, bu açılımıyla birlikte ciddi bir büyüme kaydetmiş. Öyle ki 10 yıl önce şirketin cirosu 
1 milyar euro seviyesindeyken bugün bu miktar 2 
milyar euro seviyesine çıkmış. 

ATALIAN 2013 yılında Türkiye pazarına da girdi. 
Daha sonraki dört yıl içinde güvenlik, temizlik, enerji verimliği, servis ve taahhüt alanında faaliyet gösteren dört şirketi de satın aldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ATALIAN Türkiye CEO'su olan Uğur Oktar, “Türkiye, potansiyeli çok büyük bir pazar ve biz de pazara girdikten sonra hızlı satın almalar yaptık. 
Satın aldığımız şirketlerin entegrasyonunu tamamlamak üzereyiz” diyor ve devam ediyor: “Bundan sonraki süreçte de satın almalarımız devam edecek. 
Hem satın almalarla hem de organik büyümemizle birlikte beş yıl sonunda Türkiye'nin en büyük entegre tesis yönetim şirketi olmayı planlıyoruz.” 

Şirket bugün yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlıyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte de satın alma stratejilerini devam ettirmek isteyen ATALIAN yönetimi, bu amaçla gelecek altı yıl içinde bir güvenlik, bir de temizlik şirketi satın almayı hedefliyor. 
Şirket, gelecek beş yıllık büyüme stratejilerini gerçekleştirmek için yıllık 20 milyon liralık yatırım bütçesi ayırmış. Uğur Oktar, şirketin Türkiye cirosunu açıklamıyor ama gelecek yıl için yüzde 20'lik bir büyüme hedeflediklerini belirtiyor ve devam ediyor: “Türkiye bizim sektörümüz için çok büyük fırsatlar ve büyüme olanaklarına sahip. Elimizdeki yatırım bütçesi ve müşterilerimizin isteklerine hızlı bir şekilde cevap verebilmeyi sağlayan esnekliğimizle hedeflerimize ulaşacağız.” 

Peki entegre tesis yönetimi alanı Türkiye'de ne kadar bir büyüklüğe sahip? Aslında bu sorunun cevabını tam olarak vermek biraz zor, ama Uğur Oktar aşağı yukarı 20 milyar lira civarında bir büyüklükten bahsedilebileceğini belirtiyor. Pazar, ağırlık olarak temizlik şirketlerinin yer aldığı yüzlerce şirketten oluşuyor. Sektörün Türkiye'de ilk çıkışı temizlik şirketleriyle oldu. Bununla birlikte yıllar içinde irili ufaklı birçok şirket, temizlik işlerini bu taşeron şirketlere devretti. Yine temizlik alanında olduğu gibi güvenlikte de taşeronluk sistemi büyüdü. Ama entegre tesis yönetimi yalnız bu iki alandan oluşmuyor. Bir şirketin kendi işi olan üretim ve hizmet alanındaki faaliyetleri dışındaki şirket içi operasyonlarını başka bir şirkete ya da şirketlere devretmesi durumunda tam anlamıyla bir entegre tesis yönetiminden bahsetmek mümkün oluyor. Bu anlamda Türkiye'deki şirketlerin dışarıdan tam bir entegre tesis yönetim hizmeti alma oranı hâlâ çok düşük. 
Büyük perakende zincirlerine, bankalara ve İSO 


100 listesindeki şirketle- PN 
rin 3O'una hizmet verdik- LL lerini belirten Uğur Oktar, 
“Müşterilerimiz arasında tam anlamıyla entegre tesis yönetim hizmeti alanların oranı, bütün müşterilerimiz arasında yüzde 10 seviyesinde bile değil. Ama bu oranın kısa sürede artacağını düşünüyorum” diyor ve devam ediyor: “En güçlü tarafımız teknik hizmetler, enerji yönetimi verimliği. Bu özelliklerimizle rakiplerimize kaşı avan- i tajlı durumdayız.” Pazarın çok sayıda ve pazar payı yüzde Vin altında olan şirketlerden oluşması, ATALIAN gibi büyümeye odaklı şirketlerin, satın alma hamleleri için de fırsat yaratıyor. “Tek başınıza pazarı şekillendirmeniz ve bir şeyler anlatmanız çok zor. Bu nedenle sektörde 15 firma bir araya geldik ve bir dernek oluşturuyoruz. Adı Tesis Yönetimi Derneği olacak yapı, sektörde belli etik kuralların konulmasını, bazı konuların müşterilere anlatılmasını ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını kolaylaştıracak” diyor Uğur Oktar. 

ATALIAN Türkiye'deki operasyonlarında entegre tesis yönetiminin ilk adımı olan danışmanlık hizmetini de sağlıyor. Herhangi bir tesisin inşaatı başlamadan önce ATALIAN inşaat ile ilgili her türlü konuda müşterilerine danışmanlık sağlıyor ve tesis devralacak şirket için o tesisin en verimli ve sorunsuz şekilde inşa edilmesini sağlıyor. Bir bankanın Kartal'daki projesine bu şekilde danışmanlık verdiklerini belirten Uğur Oktar, “Danışmanlık hizmetimiz sayesinde müşterilerimiz teslim aldıkları yapıyla ilgili bir sorun yaşamıyor. Daha sonra bu binaya kendi çalışanlarımızı yerleştiriyor ve oradaki operasyonları en verimli şekilde gerçekleştiriyoruz” diyor ve devam ediyor: “Eğer bir şirket tam anlamıyla entegre tesis yönetimi hizmeti alırsa, bütün bu operasyonlarında yüzde 3Olara varan verimlilik sağlayabiliyor.” ATALLAN bir süre önce Bursa'da bir fabrikanın depo sahası- nın yönetimini almış. Bu süreçte depolamayla ilgili oluşan hatalar yüzde 60 seviyesinde azaltılmış. 

Özel sektörün yanı sıra kamuyla da projeler gerçekleştirmeye başlayan ATALIAN”ın bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmaları bulunuyor. Özellikle enerji yönetimi konusunda yapılan projelerin devamının gelebileceğini, metro ulaşım sistemiyle ilgili bir projede anlaşmak üzere olduklarını belirtiyor Uğur Oktar ve devam ediyor: “Şehir hastaneleri de ilgi alanımızda. Bununla ilgili ne yapabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz.” 
— Mehmet Erdoğan Elgin 


SÖZÜN ÖZÜ ATALIAN Türkiye, gelecek beş yıl içinde organik büyüme ve şirket satın almalarıyla entegre tesis yönetimi alanında lider şirket olmayı planlıyor. 


ATALIAN 


A ATALIAN Türkiye 
CEO'su Uğur Oktar 
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İhtiyarlara 
Yer Var 


© Yurt dışında yeniden hızlı büyüyen Ant Yapı, yurt içinde de sağlık odaklı Antwell ile prestijli bir işe imza atıyor 


Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilemişti. 
Tarım ürünleri ticareti en çok gündeme gelen konu olsa da, aslında en az tarım kadar önemli bir diğer alan da müteahhitlik işleriydi. Süreç içerisinde iptal edilen ya da ötelenen projeler oldu. Rusya'da önemli işlere imza atan, hatta Moskova'nın en yüksek binasını inşa eden Ant Yapı da bu süreçten etkilenenlerdendi. 
Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, “Uçak krizi nedeniyle işlerimiz kesintiye uğradı. Mevcut işleri tamamladık ama yeni iş alamadık” diyor. Her iki ülkenin sağduyulu yaklaşımıyla uçak krizi atlatılırken Ant Yapı da yeni işlerle ülkedeki varlığını güçlendiriyor. Rusya'da 1 milyar 780 milyon dolar değerinde devam eden işi olan Ant Yapı, Domodedovo havalimanı dahil 23 projeyle ülkedeki güçlü konumunu sürdürüyor. Ayrıca Türkmenistan'da çevre teknolojileri üzerine 100 milyon dolar tutarında iki adet temiz su tesisinin yapımı devam ediyor. 

Ancak şirket kendini Rusya ile sınırlı tutmuyor. 
Uçak krizi sürerken yeni arayışlar içine giren Ant Yapı, Rusya'daki iş ortaklarının da desteğiyle İngiltere'ye girdi. Şirket, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 
200 milyon dolar değerindeki projeleri hayata geçiriyor. Rusya, Türki Cumhuriyetler ve İngiltere bugün şirketin aktif olduğu ülkeler. Rusya'daki iş ortaklarının ABD'de de işlerinin olmasının ve İngiltere tecrübesinin verdiği cesaretle şirket ABD pazarına da adım atmış. 
ABD'de Florida-Miami ve New York'ta başlanan işlerle yaklaşık 150 milyon dolarlık taahhüt işi alan şirket, bu ülkede de büyümeyi planlıyor. Tüm bunlarla birlikte uluslararası alanda en çok iş yapan 250 müteahhit arasında 86'ncı sırada yer alan Ant Yapı'nın, bu listede 50'nci sıraya yükselme hedefi bulunuyor. 

Elbette şirketin işleri yurt dışı projelerle sınırlı değil. Yurt içinde de pek çok projeyi sürdüren Ant Yapı, sektörün ciddi bir yavaşlama içine girdiği bugünlerde farklı projelerle hareketliliğini korumaya çalışıyor. Şirketin son projesi ise uzun yıllardır üzerinde düşünülen Antwell Life Care Residence. İstanbul'da Çamlıca'da başlanılan proje, sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor. Yani yaşını almış, bakıma ihtiyaç duyan ya da duyabilecek kişiler ve engelliler için hayata geçiriliyor. Yüksek teknolojik altyapıya sahip Antwell Life Residence içinde oluşturulan sağlık birimi, gün boyunca Antwell sakinlerinin 


tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Şirket, bunun için Türkiye'nin önde gelen sağlık gruplarında Acıbadem Sağlık Grubu ile işbirliği yapıyor. Acıbadem Sağlık Grubu Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, “Antwell'de kişiye özel 7/24 sağlık hizmeti sunacak olan Acıbadem Mobil Sağlık ekibi; düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hizmetleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri ile yatılı refakatçi desteği sağlayacak. Antwell sakinlerinin ambulans ihtiyacı da 7/24 Acıbadem Mobil Sağlık ekipleri tarafından karşılanacak” diyor. 

Hastaya bakmak kadar koruyucu hizmetler de sunan proje içinde sakinlerin diledikleri zaman faydalanabilecekleri ortak hobi alanları, sosyal alanlar ve eğitmen desteği alabilecekleri spor tesisleri de bulunuyor. AntwelPin sağlık hizmetleri kapsamında verilen diyetisyen desteğinin yanı sıra, diyetisyen tarafından hazırlanan özel menüleri sunan bir restoran da yer alıyor. Hayata geçen proje, sağlık öncelikli olması nedeniyle mimarisinde bazı farklılıkları ön plana çıkartıyor. Basit ve sezgisel kullanım, hata için tolerans, düşük fiziksel güç kullanımı gerektirmek gibi evrensel tasarım kriterleri ön plana çıkartılmış. 

Hiç kuşkusuz oldukça farklı bir konseptle hayata geçen bu proje, Ant Yapı'nın satış hızına olumlu yansıyacak. Zira bugünlerde sektör çok parlak günler geçirmiyor. Sektöre diğer sektörlerden çok fazla giriş olduğuna, arsa fiyatlarının çok yükseldiğine, kur ve maliyetlerin çok artığına dikkat çeken Mehmet Okay, “Ayrıca yurtdışında kötü bir algı var ve yabancılara eskisi kadar hızlı satamıyoruz” diyor. 

Toplam 19 bin metrekare inşaat alanında konumlanan Antwell, üç bodrum kat, zemin, sekiz konut katı ve çatı katı olmak üzere toplam 13 kattan; 157 rezidans birimi ve 13 ticari birimden oluşuyor. Akıllı bina olarak tasarlanan Antwell 1*0, 141 ve 241 rezidans seçenekleri ile alıcılara sunulacak. Konsept gereği mobilyalı olarak sunulacak dairelerin metrekare fiyatı ise 10 bin, 
12 bin TL'den başlayacak. Ant Yapı Antwell'deki bu 
konsepti yakın zamanda Bodrum Akyarlar'da hayata geçireceği projenin içinde de uygulamayı planlıyor. 
—Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ Ant Yapı sağlık ve bakım odaklı rezidansı Antwell Life Residence ile yurt dışında yakaladığı başarılı grafiği yurtiçinde de göstermek işitiyor. 


A Antwell, üç bodrum kat, zemin, sekiz konut katı 

ve çatı katı olmak üzere 
toplam 13 kattan; 157 
rezidans birimi ve 13 ticari birimden oluşuyor 
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Serdar Turan 


2018 İçin 


İki Nokta 


Yeni yıla girerken radar ekranımıza neleri almalıyız? 


Öncelikle siz değerli okurlarımıza iyi ve mutlu bir yıl dileklerimizle söze başlayalım. Yeni bir yıl yeni umutlar, beklentiler ve heyecanlar getirir. Umarım sizler için de bu yıl her açıdan güzel geçer. 

2017 ilginç bir yıl oldu. Tek bir cümle ile tanımlamak 
gerekirse “kapı eşiği” bir yıl diyebiliriz. Yaşanan birçok gelişme, genel anlamda yeni bir döneme geçişin habercisiydi. Ekonomiden jeopolitiğe, teknolojiden iş dünyasına kadar birçok alanda geçiş sürecinin o flu tablosunu gördük. 
İlk günlerini yaşadığımız 2018'de de bu geçiş süreci ivmesini artırarak devam edecek. 

Öncelikle tehdit algısı kavramını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Son yıllarda dünya düzeninin gerek siyasal gerekse ekonomik anlamda değişmesi ve köklü bir dönüşüme girmesi her alanda tehditleri farklılaştırıyor. Bugüne dek alışık olduğumuz tehdit kaynakları ve korunma yöntemleri bundan sonra işe yaramayabilir. Her an yönünü ve şiddetini değiştirebilir. Bugün stabil gibi görünen bir bölge birkaç ay içince karışabilir. 

Rekabet anlamında da aynı durum söz konusu. Klasik rakiplerin yerini hiç beklenmedik alanlardan beklenmedik kaynak ve bilgilere sahip rakipler alabilir. Örneğin bir yerleşik otomotiv üreticisi, yazılımcılardan uygulama geliştiricilere, elektrikli otomotiv üreticilerinden deregülasyona giden devlet kurumlarına kadar birçok aktörden etkilenebilir. 

Öncelikle bu etkilerin kaynaklarına bakmak, bu nedeni belirledikten sonra ise tehdidin hangi evrede olduğu, hızı ve etki alanı üzerinde bir analiz yapmak gerekir. Eğer tehdit hızlı yayılıyor ve etki alanı da genişse yapısal bir tedbir almak, belki de önemli değişimlere gitmek lazım olabilir. 
Eğer tehdidin hızı düşük veya orta, etki alanı da sınırlı ise kontrol altında denemeler yapıp bu tehditten ders çıkarmak söz konusu olabilir. 

Düşünmemiz gereken diğer nokta da dönüşüm... 
İster kültürel, ister dijital, ister model anlamında olsun 


dönüşümün bizi ve işimizi nasıl etkilediğini anlamak için son şanslarımızı kullanıyoruz. Bundan sonra kaybedilen her gün telafi edilemez bir gerileme anlamına gelebiliyor. 

Dönüşümü anlamak için de öncelikle dört temel noktayı analiz etmek gerekir: Müşteriye dokunan noktalarda nasıl bir dönüşüm fırsatı olabilir? Kurumun operasyonlarında nasıl gelişimler sağlanabilir? İnsan kaynağı ve yetenek tarafında nasıl bir dönüşüm oluşturulabilir? Ve son olarak, iş modeli ve değer teklifi tarafında dönüşüm gerekir mi? 
Gerekirse burada nasıl bir modelle hareket etmek daha doğru olacaktır? 

Dönüşümü anlamak ve yönetmek kolay bir iş değildir. 
Zaman, emek, kaynak ve en önemlisi uzun vadeli bakış açısı çerçevesinde şekillenen bir sabır gerektirir. Çoğu zaman dönüşümü ilave uygulamalar olarak görme tuzağına düşeriz. Bu uygulamalar gereklidir, bundan yana şüphemiz yok. Özellikle de verimlilik ve etkinlik arayışında ve erken dönem hamlelerde bu tür ilave yaklaşımlar değer katabilir. Ancak ilave yaklaşımlar geçici çözümlerdir ve bunlara takılıp kalındığında yeni fırsatların oluşturduğu pazarlar ve müşteriler ıskalanabilir. Zamanla şirket, eldeki müşterilerin evrilen taleplerine yetişmek zorunda kalabi:- lir ve yenilikçi bir bakış açısı ortaya koymaktan uzaklaşır. 

2018 yılında kurumların stratejisinde söz sahibi olan 
liderler kadar orta kademedeki yöneticilerin de tehdit algısını ve dönüşüm dinamiklerini anlama ve bunlara yönelik pozisyon alma yeteneklerini geliştirmeleri önemlidir. Yapılan birçok CEO araştırmasında tepe yöneticilerin bu risklerin ve fırsatların farkında olmalarına karşın icra konusunda yeterince performans gösteremedikleri ortaya çıkıyor. Burada da en zayıf halka olarak orta kademe yöneticiler öne çıkıyor. 

Daha birçok madde ele alabiliriz ancak tehdit ve dönüşüm dinamikleri 2018'in en önemli stratejik unsurları olacak. Bunları anlamak ve yönetmek de 2019'in en önemli stratejik meydan okuma alanları haline gelecek. 


—OroZzaAama Bi 
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“Açık Kaynak Kodlu 
Yazılımlar, Türkiye'nin 
Dışa Bağımlılığını 


Azaltacak” 


© Türkiye'nin inovasyon yolculuğunda açık kaynak yazılımları itici güç niteliğinde 


Geleneksel sektörleri baştan aşağıya dönüştüren, oyunun kurallarını değiştiren yıkıcı nitelikteki startup'lar geçtiğimiz 10 yılın en çok konuşulan konularından biri. Bu yıkıcı startup”lar, dijitalleşmeye sırt çeviren eski tip şirketleri ortadan kaldıracak güçte. Sadece geleneksel iş modeli izleyen şirketler değil, dijitalleşmeyi doğru okuyamayan devletler de bu startup'lardan muzdarip; kontrol edilemeyen işlemler vergi kaybına yol açıyor, aynı sektörde iş yapan vergi mükellefleri adil olmayan bir durumla karşılaşıyor. 

Bir diğer ifadeyle, bahsi geçen startup'lara 


“yıkıcı” sıfatı boşuna yakıştırılmıyor. Üstelik sektörleri alt üst eden bu ufak girişimlerin çoğu, holdinglerin fonlamasıyla değil düşük bütçelerle, garajlardan çıkıyor. Peki, az sermayeyle yazılım geliştiren bu girişimciler el yakan lisans ücretlerini nasıl karşılıyor? Belki de asıl sorulması gereken soru şu: Yıkıcı startup'lar yazılımlarını geliştirirken pahalı lisanslı ürünler mi yoksa açık kaynak yazılımlar mı kullanıyor? 

Yukarıdaki sorunun cevabı oldukça basit: Açık kaynak yazılımlar inovasyonun ve bu yolun başın- daki yazılım geliştiriciler için adeta mihenk taşı görevi görüyor. Bu yazılımlar ücretsiz, erişilmesi ise oldukça kolay. Kuşkusuz, inovasyona giden yolda açık kaynak yazılımların önemi çok büyük. Fakat bu, tek başına yeterli mi? 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yayınladığı 2016-2019 yıllarını kapsayan Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, açık kaynak 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yazılımların önemini vurguluyor ve kapsamlı bir yol haritası çiziyor: “Açık kaynak kodlu yazılımlar > - (AKKY), genellikle ücretsiz olarak dağıtılması sebe- - - “ 2 i.. — a - * Ld & 109 ." öve . Bu pi m 


biyle yanlış yorumlanarak ücretsiz/bedava yazılım gözüyle görülebilmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında AKKY kullanımının maliyet analizinin gerçekçi bir gözle yapılmasına ve faydalarının doğru bir şekilde ortaya konulmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Benzer şekilde, belirlenen AKKY ürünleri için sürdürülebilir bir ekosistem kurularak ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara eğitim ve destek hizmetleri sağlanmalıdır.” 

Bir diğer ifadeyle, açık kaynak yazılımları- nın bedava olması sadece tek bir kriter değil; sürdürülebilir ve katma değer sağlayan bir yapıda olması elzem. Bakanlık'ın yayınladığı aynı rapor, Türkiye'nin açık kaynak yazılımlarından olası kazanımlarını sıralıyor: “Açık kaynak yazılımları, kullanıcısının yazılımın kaynak kodlarını görmesine, nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve farklı kopyalarını oluşturabilmesine olanak sağlar. 
Bu sayede yazılımın üretici bağımlılığının azaltılmasına fayda sağlayan açık kaynak kodlu yazılımlar, Türkiye'nin dışa bağımlılığının da azaltılmasına katkıda bulunacaktır.» 

Elbette sadece kamu sektörü değil, özel sektörün birçok temsilcisi de açık kaynak yazılımlara ilgi gösteriyor. Fakat açık kaynak yazılımlarını indirmek ya da kullanmak tek başına yeterli değil; sürdürülebilir bir hale getirmek için dışarıdan destek almak da oldukça mühim. Sadece açık kaynak yazılımlarına (Linux özelinde) bakım ve destek değil, sanallaştırma, bulut teknolojileri, ortak katman gibi çözümler sunan ABD'li Red Hat'in Türkiye Müdürü Haluk Tekin, geçtiğimiz hafta Bloomberg Businessweek Türkiye'ye konuştu. Tekin, Türkiye'de başta Linux olmak üzere açık kaynak yazılımlarına ilginin gittikçe arttığını söylüyor. 

Nitekim Tekin'in bahsettiği yüksek ilgi, şirketinin büyüme oranına da yansımış durumda. Türkiye pazarında 2016 yılında yüzde 85 büyüme kayde- den Red Hat'in, 2017 yılında da benzer rakamları yakalayacağını beklediğini söylüyor Tekin: “2016 Türkiye için çok zor bir yıldı. Bu büyüme oranı, açık kaynak yazılımlara olan ilgiyi gösteriyor. Bu sene de hatırı sayılır bir büyüme olacak. Pazarın küçüldüğü dönemde Red Hat büyük bir hızla büyümeye devam etti.” 

Red Hat'in Türkiye'de faaliyet gösterdiği başlıca sektörler arasında telekom, finans, perakende ve kamu var. Bu müşteriler arasında Garanti, Turkcell ve N1I aralarından en dikkat çekici olanları. Tekin, Garanti'nin Red Hat'in tüm ürün portföyünü kullandığını söylüyor. Bu çözümler arasında bulut altyapı çözümleri de yer alıyor. 

Peki, Red Hat'in klasik bir bulut teknolojileri şirketinden farkı ne? AWS, Azure, Google Cloud gibi bulut hizmeti veren şirketlerin altyapı kurulumunda Red Hat devreye giriyor. Firmalar kendi cloud 


sistemlerini (private cloud) kurarken, Red Hat'ten destek alıyor. Tekin, bulut teknolojileri tarafında yaptıkları işi “Biz daha altyapı tarafındayız, AWS gibi şirketler de bulut üzerinden firmalara uygulama hizmeti veriyor” diyerek özetliyor. 

Aslında, son kullanıcıların bulut bilişimle tanışması yakın tarihe tekabül etmiyor. Bu, 2000”lerin başında internet dünyasıyla yeni tanışan bir kullanıcının Hotmail'den e-posta hesabı almasına benziyor. 
Hotmailin sunduğu basit bir e-posta hizmetindeki 
20 megabaytlık depolama alanını, bugünlerde teknoloji gündemini işgal eden bulut bilişimin daha ilkel versiyonu olarak nitelendirmek mümkün. 

Şirketler için bulut teknolojileri, orta vadede maliyet avantajının sağlanması demek. Tekin, bulut teknolojilerinin şu sıralar tekrar gündemde olma sebebini anlatıyor: “Bulut teknolojileri 10 senedir dile getiriliyor. Bu yatırımları yapmak vakit alıyor. 
Bu bir dönüşüm süreci. Yatırımların elverişli olması için en az beş sene geçmesi gerekiyor. Ancak bugün başladığımızda bu döngünün geri gelmesi ve başarılı olması 5-10 seneyi bulabiliyor. Bulut teknolojileri eski gibi gözükse de, şu sıralar fazlasıyla konuşulmasının sebebi bu.” 

Bulut teknolojilerinin yıllar içerisinde farklı bir boyuta ulaşması gibi, açık yazılım ve lisanslı yazılımlar arasındaki çatışma ve rekabet de farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Nitekim lisanslı yazılım üreticisi Microsoft son yıllarda açık kaynak yazılımlarına yatırım yapıyor. 2015 yılında Linux Foundation tarafından kurulan açık kaynaklı Blockchain (dağıtılmış blok zinciri) platformu Hyperledger'ın bir üyesi de Microsoft. “Geçmişte Microsoft ve Red Hat en azılı iki rakipti. Bugünse partner olduk; beraber etkinlikler yapıyoruz. “Birlikte nasıl iş yaparız?” sorusunun cevabını bulduk. Microsoft gibi şirketler Hyperledger gibi bir topluluğu destekliyor, fakat gerçek anlamda ürünleri yüzde 100 
açık kaynak olan şirket Red Hat” diye konuşuyor Tekin. —Alp Börü 


SÖZÜN ÖZÜ Sektörleri alt üst eden startup'ların beslendiği açık kaynaklı yazılımlar, Türkiye'nin katma değer yaratacak inovatif girişimleri için oldukça kritik bir konumda. 


A Red Hat'in Linux yazılımlar için geliştirdiği teknik destek konsolu 


A Red Hat Türkiye 
Müdürü Haluk Tekin 
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Bluetooth Eskidi mi 
Sandınız? Bir Kez 
Daha Düşünün 


© Nesnelerin İnterneti, yeni yüzü ve gelişmiş teknolojisi ile 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Bluetooth'u daha sık kullanacak 


Bu yazıyı okuyorsanız çok yüksek bir ihtimalle siz de “Bluetooth mu kaldı arkadaş?” diye soruyor olabilirsiniz. Zira çoğunluk gibi siz de Bluetooth teknolojisi ile henüz ilk sürümleri çıktığında tanışmış ve sayıları oldukça fazla olan hatalarını ve eksikliklerini de aklınıza kazımışsınızdır: Hızla tükenen piller, yavaş veri aktarımları... 

Şimdilerde daha çok günlük hayatımızda telefonumuzu kulaklıklara veya hoparlörlere bağlamak gibi küçük işlemlerde daha çok kullanılan bu teknolojinin geleceği sandığınızdan çok daha parlak olabilir; çünkü artık Bluetooth, eskiden bildiğiniz gibi değil. Bluetooth çözümleri üzerine çalışan teknoloji firması Blesh'in CTO'su (Chief Technology Officer) Uğur Gökdere, Nesnelerin İnterneti çözümlerinde Bluetooth'un artık en önemli çözümlerden biri haline geldiğini anlatıyor ve büyük firmaların Bluetooth teknolojilerinin üzerine daha yoğun bir şekilde gideceğini belirtiyor: “Zaten iPhone kullanıcıları bunu fark etmeye başladı bile. Apple yeni işletim sistemlerinde Bluetooth'u tam olarak kapatmanıza izin bile vermiyor; bu da bu teknolojinin geleceği için daha çok planlarının olduğunun bir göstergesi.” 

Apple, 2014 yılından bu yana bir gün Bluetooth'u hiç kapatılmayacak bir hale getireceğini söylüyordu. Ancak bu, pek çok firma için erişilmesi zor bir hayal gibi gözüküyordu. Gökdere, uzun bir süre çok da faydası görülmeyen uygulamalarda çalışan bu teknolojinin, çevredeki cihazlarla konuşabilme yetisinin son zamanlarda giderek ön plana çıktığını anlatıyor. “Burada bir de nesil farkı söz konusu. Bluetooth'un ilk sürümleri ile tanışanlar bunu bir pil israfı olarak görüyordu; yeni nesil kullanıcılar ise eskiden pil harcadığından haberdar bile değil ve kapatmaya gerek duymuyor; bu da aslında teknolojinin yayılmasındaki en büyük engellerden birini ortadan kaldırıyor.” 

Teknoloji firması Blesh ise Bluetooth'un farklı bir noktasına odaklanarak yola çıkmış. 2013 yılında üç ortak tarafından kurulan firma, 2014 yılında Beacon ürünlerini piyasaya sunmaya başlamış. 
Daha çok finans ve perakende sektörlerinde yaygın olarak kullanılan Beacon teknolojisi, mağazaya 


gelen müşterinin akıllı telefonu üzerindeki uygulamalar ile etkileşime geçerek kişiselleşmiş fırsatlar, yönlendirmeler ve benzeri iletişimleri kurabiliyor. 
Bu sayede mağaza yöneticileri de daha büyük 

bir müşteri verisine ulaşabiliyor ve bunu anlık olarak hızlıca değerlendirebiliyor. 
“Amacımız mikro lokasyon bazlı çalışmak ve biri mağazaya girdiğinde iletişim kurup ona bir fırsat sunmak” diye anlatıyor Gökdere ve devam ediyor: “Ayrıca bir AVM'nin arka kapısından giren daha çok sinemaya mı gider yoksa yemek mi yer gibi ilginç istatistikler de oluşturabiliyoruz.” 

Blesh, Nesnelerin İnterneti alanında daha çok firmalar ve kullanıcılar arasında çalışıyor ve endüstriyel taraftan henüz uzak duruyor. Ancak Bluetooth bazlı çalışan Nesnelerin İnterneti teknolojileri sanayide de yok değil. Gökdere, “Nesnelerin İnterneti elbette Bluetooth ile sınırlı da değil. GSM teknolojisini de, Wi-Fi çözümlerini de kullanabiliyorsunuz. Ancak her birinin kullanım alanları farklı ve avantajları olduğu gibi dezavantajları da söz konusu. GSM'de pil büyük sorun olabilirken “Teknolojiile wi-fi da sürekli elektrik kaynağına ihtiyaç duyuyor. ni Cihazınızı nereye konumlandırdığınıza göre kul | uğraşmanın lanacağınız Nesnelerin İnterneti teknolojisi de | şöylebirkötü şekilleniyor.” yanı davar: 

Finans ve perakende tarafında çok sık iş yapan | jö P Blesh, Bluetooth teknolojisinin henüz yeni yeni insanları hiç kendini geliştirmeye başladığı dönemde beacon yapmadıkları çözümleri sunmuş olmanın acısını da yaşamış. , veanlamadık- 
“Beacon çözümleri beş sene önce kullanılmaya | larıbir şeye başlandığında Bluetooth teknolojisi de çok düşük olduğu için bu çözüme yatırım yapan firmalar fayda sağlayamadıklarını görüp geri adım atmış” çalışıyorsu- diye anlatıyor Gökdere ve ekliyor: “Fakat artık çok | nuz” daha enteresan uygulamalar söz konusu.” 

Peki, Bluetooth çözümleri ve Beacon teknolojilerini her sektör hakkını vererek kavrayabilmiş mi? Gökdere bu çözümlerin faydalarını anlatmakta güçlük çektikleri herhangi bir sektörün bulunma- 


inandırmaya 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dığını 

söylüyor. 
“Ancak yine de teknoloji ile uğraşmanın her zaman şöyle bir kötü yanı da söz konusu: 

İnsanları hiç yapmadıkları ve anlamadıkları bir şeye 

inandırmaya çalışıyorsunuz” 

diyor Gökdere ve devam ediyor: 

“Elbette daha hızlı anlayan ve teknoloji ile iç içe çalışan sektörler de var, 

daha geriden ve yavaş gelenler de. Buna ilaveten, daha hızlı ihtiyaç duyan ve ihtiyacını daha geç fark edenler de söz konusu.” 

Bluetooth teknolojisi, aslında basit bir prensip üzerinden çalıştığı için aynı zamanda diğer Nesnelerin İnterneti çözümlerine göre daha da güvenli. Gökdere, Wi-Fi ağlarının daha göz önünde olduğunu ve daha fazla bilgi aktarımı yapabildiği için saldırılara daha açık olduğunu söylüyor. 

Türkiye dışında da iki ofisi bulunan Blesh, Google ile de yine beacon teknolojileri üzerine The Physical Web adlı bir projede işbirliği yapmış. 
Daha sonradan bu işe atılan ABD'li firmalar olsa da, Blesh bu işi ticarileştiren ilk firma olarak Google tarafından resmi iş ortağı olarak duyurulmuş. 
Firma, Google'ın da aracılığı ile 35 farklı ülkeye 


Bluetooth'un Kısa Tarihi 
1994: Bluetooth telekom şirketi Ericsson tarafından icat edildi 


1998: Teknolojinin standartlarından ve lisanslamalarından sorumlu Bluetooth Special Interest Group kuruldu 


1999; Bluetooth 1.0 yayımlandı 
2000: Bluetooth teknolojili ilk cep telefonu ve kulaklık piyasaya sunuldu 


2001: Bluetooth teknolojisine sahip ilk printer, dizüstü bilgisayar ve hands-free araç kiti piyasaya sunuldu 


2002-2003; Teknolojiyi destekleyen ilk klavye ve fare, dijital kamera ve MP3 çalar piyasaya sunuldu 


2004: Bluetooth 2.0 yayınlandı ve 250 milyondan fazla cihaz teknolojiyi kullanmaya başladı 


2005-2007: Teknoloji televizyondan saate, güneş gözlüklerinden akıllı çerçevelere kadar pek çok ürüne girdi 


2008: Bluetooth 3.0 yayınlandı 
2009; Bluetooth 4.0 ile daha az enerji tüketimi duyurusu yapıldı 


2010-2015; Pek çok işletim sistemi Bluetooth teknolojisi desteği ile piyasaya sunulmaya başlandı ve 4.0 modeli yeni güncellemeler ile pürüzlerinden arındırıldı 


2016: Bluetooth 5.0 açıklandı ve teknoloji, nesnelerin interneti alanında yaygın bir şekilde kullanılabilecek bir çözüm olarak tanıtıldı 


Physical Web ürünleri ihraç etmiş. 

Türkiye genelinde kullanıma sundukları beacon sayısı 100 bini geçen Blesh, aynı zamanda konum tabanlı davranışsal veri de toplamaya başlamış ve buna dayalı çözümlerini de 2018 
yılında piyasaya sunmayı hedefliyormuş. 200'den fazla AVM'de de çözümleri bulunan firma, günde 
25 milyon kişiye erişim sağlıyor ve 300 uygulama 
ile de birlikte çalışabiliyor. 

Yurt dışında Katar, Azerbeycan ve Arnavutluk'ta da doğrudan projeleri bulunan Bleslin nihai amacı beacon teknolojisini her yere yaymak. 
“Kuaförden petshoplara, restoranlara kadar her yere girmek istiyoruz” diye anlatıyor Gökdere ve devam ediyor: “Kimler hayvan sever, kimler daha çok kahve içer, bunun gibi verilerin arkasından gitmek istiyoruz. Bluetooth 5.O'ın da duyurulması ile artık bu teknoloji çok gelişti ve kullanılabilecek, değerlendirilebilecek çok büyük bir potansiyeli bulunuyor.”— Batuhan Kurnaz 


A Blesh CTO'su 
Uğur Gökdere 


SÖZÜN ÖZÜ Demode olduğu düşünülen Bluetooth, yenilenmiş teknolojisi ile eskisinden çok daha fazla fırsatlar sunuyor. 
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Atıf Unaldı 


Mobil 
Uygulamalar 


Kullanıcı dostu mobil uygulamalar her zaman bir adım önde 


Sosyal medyanın Netizen (internet vatandaşı) kullanıcıları tarafından yaygın şekilde kullanılmaya başlaması alıştığımız web'e olan ilgiyi azalttı. Bu da web sitelerinin SEO tarafında gücünü toplu yapılara bırakmasına sebep oldu. O yüzden markalar yerleşik internette çoğunlukla sosyal medya, pazaryerleri gibi toplu alanları kullanmayı tercih ediyor. Bu, mobil interneti de ciddi anlamda etkiledi. Tarayıcı kullanımından uzaklaşan mobil kullanıcı da uygulamalara yöneldi. Aslında bunun bir başka sebebi de cep telefonlarının üzerindeki sensörlerin ve birçok yerde ihtiyaç olan kullanıcı izinlerinin ancak uygulamalar üzerinden alınması. 

Yapılan araştırmalar ortalama bir kullanıcının cep telefonunda 70 civarında uygulama olduğunu gösteriyor. Bu uygulamalardan bazıları o kadar niş konuları içeriyor ki... 
Ayda yılda bir kullanılmasına rağmen yine de yüklü kalması gerekiyor. Bunlar, genelde markaların kendi geliştirdikleri uygulamalar. 


Menüler ve Navigasyon 

Büyük markaların yaptığı uygulamalar dijitalleşme trendlerinin etkisiyle artık hamburger menüleri gibi klasik veri tabanı kullanmıyor. Kullanıcı dostu ara yüzler tercih ediliyor. 

Son dönemde bu konuda iki örnek gördüm. Birisi Türk Hava Yolları'nın mobil uygulaması. Açılışta bizi bilet ve check-in gibi uygulama kullanıcısı için hayati iki konu karşılıyor. Ancak bu alanlarda yapacağınız faaliyetleri, Miles and Smiles kullanıcısı olarak bağlansanız bile sistem sizi belli bir süre sonra attığı için kullanmak neredeyse imkansız. 
Hatta bu uygulamada keşfettiğim en ilginç hatalardan biri, Miles and Smiles üyeliğini açsanız bile yaptığınız işlemlerin kaydının alınmaması. 

Bu menü sistemlerinden dikkatimi çeken en iyi Türk uygulama Cosa. Kombilerin dijitalleşmesini sağlayan projenin uygulaması ciddi bir kullanıcı deneyimi içeriyor. Her an evdeki kombiye bağlı olan baz istasyonundan bilgi alması gereken uygulama bunu sorunsuz gerçekleştiriyor. Üstelik her baz istasyonu başka bir lokasyonda ve farklı internet bağlantılarına sahip olmasına rağmen... Bu arada, uygulamanın kullanıcı deneyimi çok güzel çalışıyor. Kullanırken “Bundan sonra nereye basmam gerekiyor acaba?” hissini yaşatmadan ihtiyacınız olan tuşlar karşınıza çıkıyor. 

Bu noktada yapılacak işlemlerin veri ağırlıklı olmasından dolayı, klasik menüler kullanan İş Bankası uygulaması da özelleştirilebilir menüler sayesinde bir farklı çözüm bulmuş. 


Elbette, mobil uygulamalar için ekran büyüklükleri de ciddi sorunlar arasında. Bunu çözmek için yapay zeka kullanan iki farklı yaklaşım dikkatimi çekiyor. Biri Garanti Bankası, diğeri de Apple Watch üzerindeki dashboard (dashboard'un da bir uygulama olduğunu unutmamak gerek). Ancak yapay zekanın özellikle iki dil kullanan bir power user'ın ihtiyaçlarını anlamaktan çok uzak olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle kullanıcıyla etkileşime girerek yönlendiren uygulamalar gibi yapay zekayı da genelde kullanmamayı tercih ediyorum. 

Navigasyon konusunda hâlâ en iyi yöntemin iyi bir kullanıcı deneyimi olduğunu düşünüyorum. Bunu da bahsettiğim uygulamalar arasında en iyi yapan “Cosa.” En kötü yapan konusunda ise kararsızlıklarım var. Malum, tavanın belli tabanın belli olmadığı bir iş bu. Ancak elindeki seksi içeriği en kötü sunan uygulama konusunda fazlasıyla dikkatimi çeken isim Tivibu Go. Birçok kanalın video içeriklerini elinde bulunduran uygulamanın, çok iyi bir kullanıcı deneyimi vermesi gerekirdi. Ancak mevcut uygulama ekran büyüklüğü engeline takılıp kalmış. Uygulamayı yönetmek, kanallar arasında geçiş yapmak, geçmişe gitmek ciddi anlamda azap. Bu güzel içeriğin bu kadar yanlış kullanımı insanı çok üzüyor. Halbuki uygulama, cep telefonu üzerinde bu tip bir içeriği sosyal TV imkanları ile de birleştirip harika bir televizyon deneyimi yaratma imkanı sunuyor. 

Geçenlerde üç yaşına basan kızım Zeynep Su ile birlikte geçirebileceğimiz vakitte Apple TV üzerinden çok seveceği bir filmi açtım. Gördüğüm kadarı ile ne filmin süresi bu kullanıcı kitlesinin alışkanlıklarına uygun ne de mecrası. 
Artık çocuklar televizyon seyretmektense üç-beş dakikalık videoları mobilden seyretmeyi tercih ediyor. 

Geçenlerde okuduğum Xsight araştırması da bunu destekler nitelikte; 15 yaş altı gençler cep telefonu ile her şeyi hallediyor, televizyon sahibi olmak istemiyor ve hatta kullanmıyor. Bu, Tivibu Go gibi uygulamalar için harika bir imkân. Ancak ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremiyorlar. 
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Trump'ın Washington'unda 
Tavuklar Tilkilere Emanet 


© Çeşitli sektörlerin önde gelen isimleri, bir zamanlar kavgalı oldukları düzenleyici kurumlarda şimdi üst düzey yönetici 


Los Angeles'taki müteahhitlik şirketi Cadiz Inc. 
Mojave Çölü'ndeki aküferden Güney Kaliforniya'ya 
70 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla su getirmeye karar verdiğinde, federal hükümetin onayını alabilmek için lobicilerden, avukatlardan ve danışmanlardan oluşan bir ordu kurdu. Ancak Obama yönetiminin İçişleri Bakanlığı'nın önünü kestiği Cadiz'in talihi, Donald Trump'ın seçilişinin ve eski avukatlarından David Bernhardt'ın iki numara olarak göreve başlamasının ardından döndü. 
Bakanlık Ekim ayında fikir değiştirdi ve Cadiz'e boru hattını inşa için federal hükümetin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi. 

Trump yönetimi iktidarda bir yılın sonuna yaklaşırken, çeşitli sektörlerin önde gelen isimlerini ve lobicilerini federal hükümetin çeşitli branşlarında düzenleyici pozisyonlara yerleştirerek, bir zamanlar eski işverenleri ve müşterileri adına mücadele ettikleri yasaları uygulamaktan sorumlu kıldı. 
Bugün eski bir madencilik şirketi yöneticisi madenlerde iş ve işçi güvenliğinden sorumlu; kimya sektöründen bir eski yönetici kimyasal güvenlikle ilgili kuralları belirliyor ve eski bir bankacı da çalıştığı 


bankaya geçmişte ceza kesen bir kurumu yönetiyor. Rhode Island eyaletinden Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, “Bu, kamu güvenliğini ilgilendiren konularda en edepsiz ve uygunsuz kişileri seçtikleri bir trolleme operasyonuna benziyor” diyor. 

Trump'ın kabinesi, bir zamanlar bugün yönettikleri kurumlara zarar vermeye çalışan kişilerle dolu. 
Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt, siyasi kariyerini “aktivist gündem sahibi” olmakla suçladığı kuruma karşı açtığı davalarla inşa etti. Eğitim Bakanı Betsy DeVos, devlet okullarını “çıkmaz sokak” olarak tanımlıyor. Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson ise konut yardımlarında kesinti önerilerine itiraz etmiyor. 

Bazı eski sektör oyuncuları ise federal hükümetin daha alt kademelerinde çalışıp kapalı kapılar ardında politika belirledikleri için hem daha az tanınıyor hem de potansiyel olarak daha etkililer. Bu, Trump'ın lobicilerin iki yıl geçmeden karşı lobicilik faaliyeti yaptıkları kuruluşlarda görev alamayacaklarına ilişkin Obama dönemi düzenlemesini yürürlükten kaldırmasından sonra kolaylaştı. 
Yeni yönetim, 2017 yılının Ocak ayında atanacak 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kişilerin eski işverenleri ve müşterileriyle ilgili konulardan iki yıl süreyle uzak durmalarını gerektiren bir düzenleme yaptı. Ancak bu düzenleme bile atanacak kişinin uzmanlığının, çıkar çatışmasına galebe çaldığı durumlarda göz ardı edilebiliyor. 
Bloomberg News'un Bilgi Edinme Yasası uyarınca yaptığı başvurulara rağmen bu durumun kaç kez görmezden gelindiğine ilişkin bilgi yok. 

Bernhardt, Cadiz ile ilgili politika değişikliğinde rolü olmadığını ve bundan mali kazanç sağlamayacağını söylüyor. Özel sektördeyken temsil ettiği şirketler ya da kişilerle ilgili konulardan uzak durduğunu belirtiyor. Ancak eski bir lobici ve avukat olarak temsil ettiklerinin listesinde İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekleyen işleri bulunan birçok şirket var: Meksika Körfezi'ndeki en büyük petrol üreticilerinden Noble Energy'nin iştirakleri, Long Island açıklarında rüzgar çiftliği kurmak isteyen Statoil'un yan kuruluşları ve dünyanın en büyük hidrolik kırılma hizmetleri şirketi Halliburton'un bir kolu. 

Bakanlığın talebine rağmen Bernhardt'ın eskiden çalıştığı avukatlık şirketinin geçmişteki ve bugünkü müşterileriyle ilgili sorunların tartışıldığı toplantılara katılmaması, “tarafsızlığıyla ilgili olumsuz bir görünüm vermekten kaçınmaya” verdiği önemi gösteriyor. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği bilgiye göre, Brownstein Hyatt Farber Schreck adlı avukatlık şirketi Cadiz boru hattının inşası durumunda milyonlarca dolar kazanacak. Bernhardt, “Cadiz işine bulaşmadığını” söylüyor. “Bakanlığın o konudaki hiçbir kararına müdahil olmadım” diyor ve ekliyor: “Daha da ötesi kendime mali bakımdan çıkar sağlamak için burada değilim.” 

Bernhardt bakanlıkta kapısını çaldıklarında etik açıdan yardım etmekten kaçınması gereken bir düzine şirketin isminin bulunduğu 4X3 inç boyutlarında bir kartı yanında her zaman taşıyor. Ancak o listede eski müşterilerinden bir avcılık kulübünün bağış toplayan kolu olan Safari Club International Foundation bulunmuyor. Kasım ayında kulüp, İçişleri Bakanlığı'nın Zimbabwe'den fil kadavrası ithali yasağını kaldırmasını kutlamıştı. Ancak karar kamuoyu tepkisi nedeniyle askıya alınmıştı. 

Benzer senaryolar federal hükümetin çeşitli bölümlerinde oynanıyor. Eski bir lobici Tarım Bakanlığı'nda bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili yol haritasına damgasını vuruyor. Enerji Bakanlığı'nda geçmişteki müşterileri arasında kömür santralları- nın da bulunduğu eski bir lobici, Trump'ın kömür santrallarına ürettikleri elektrik için daha yüksek fiyat belirleyerek faaliyetlerine devam olanağı veren milyarlarca dolarlık planının bayrak taşıyıcılığını yapıyor. Çevre Koruma Ajansı'nda (EPA), daha önce çalıştıkları şirketlerin bu idareyle iş ilişkisi bulunan en az 10 Trump ataması var. Birçoğu EPA'ya hukuki konularda danışmanlık yapmakla görevlendirilmiş. Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi sağlık programı direktörü Erik Olson, “Bu kesin olarak 


bir bataklık kurutma operasyonu değil” diyor ve ekliyor: “Bataklığı kurutuyor, bataklıktaki yaratıkların orada olduğunu görüyor ve hepsini yeniden işe alıyorlar” diyor. 

Bunların arasında bir zamanlar Amerikan Petrol Enstitüsü adına biyoyakıt kotalarına karşı mücadele etmesine rağmen bugün EPA'da kıdemli baş hukuk müşavir yardımcılığı görevine getirilen Erik Baptist var. EPA'nın çevreyi kirlettiği için hedef aldığı kâğıt üreticilerini temsil eden Amerikan Ormancılık & Kağıt Birliği'nin yıllarca lobiciliğini yapan Susan Bodine, bugün kurumun uygulama ve uyum sorumlusu olarak çalışıyor. Bodine lobiciliğinin zehirli atıkların değil zararsız atıkların düzenlemesiyle ilgili olduğunu söylüyor. 

Geçmişte Amerikan Kimya Konseyi ve konseyin aralarında Dow Chemical, DuPont ve Exxon Mobil gibi şirketlerin de bulunduğu üyelerine daha hafif düzenlemeler uygulanması için uğraşan Nancy Beck, EPA'nın kimyasal güvenlik bölümünde müdür baş yardımcısı olarak görevlendirildi. Beck, EPA'da göreve başladığından bu yana endüstri için işleri kolaylaştırdı. Obama yönetimi, bugün kullanılmayan ancak hâlâ çevreyi etkilemeye devam eden okullardaki ve işyerlerindeki asbestos gibi kimyasalları detaylı şekilde değerlendirmeyi öngören bir kural getirmeyi önermişti. Ancak yönetiminde Beck'in de bulunduğu Amerikan Kimya Konseyi, kimyasalların bugünkü kullanımlarındaki riskleri- nin daha dar kapsamda değerlendirilmesi için baskı yaptı. Beck daha sonra EPA'da konseyin görüşlerine uygun bir düzenleme yaptı. Beck kendisini sektörün önde geleni değil, “önce bilim insanı” olarak tanımlıyor. Trump'ın etik taahhütlerinden muaf, “yönetimce seçilmiş” bir eleman olduğu için de kimyasal güvenlik konularını ele alma yetkisi bulunuyor. 

Trump'ın atadığı bazı kişiler geçmişte düzenlemeleri baltalamakla ya da bunları çiğneyen şirketler için çalışmakla suçlanıyor. Örneğin, kısa süre önce ABD'nin madencilikle ilgili düzenlemeleri konusunda en önemli göreve getirilen David Zatezalo'nun bundan önce yaklaşık 10 yıl çalıştığı Kentucky merkezli kömür üreticisi Rhino Resource Partners LP, iki kez kuralları çiğnediği için ve 2011'de de ölümle sonuçlanan bir iş kazası nedeniyle cezalandırılmıştı. 

Trump, yönetimi Wall Streeti denetleyen kurumlara, aralarında bugün uygulamayla yükümlü oldukları kuralları zayıflatmaya ve etkilemeye çalışarak kariyer yapan avukatları, lobicileri ve yöneticileri doldurdu. Bunlardan biri de geçmişteki bankası, bugün görev yaptığı ve büyük bankaları denetlemekle yükümlü Para Denetleme İdaresi tarafından cezalandırılan Joseph Otting. Otting OneWest Bankte CEO iken, bugün Hazine Bakanlığı görevine getirilen Steven Mnuchin de yönetim kurulu başkanıydı. Denetçiler ikiliyi ipotekli gayrimenkullerin usulsüz satışını yapmakla suçlamıştı. 

Otting'in yaptığı ilk iş yüzlerce denetçiyi » 


© Çıkar çatışmaları mı? 
Sektörde bağlantıları bulunan Trump atamaları 
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< izlemekle yükümlü oldukları bankalardaki ofislerinden çıkarmayı öngören programı iptal etmek oldu. Programın amacı denetçilerin izlemekle yükümlü oldukları bankacılarla çok samimi hale gelmelerini önlemekti, ancak Otting bu yaklaşımın çok pratik olmadığını söyledi. 

Endüstri temsilcileri iş dünyasının devlete getirdiği deneyimin değerli olduğunu söylüyor. 
Virginia'daki Cumhuriyetçi Partili enerji danışmanı Mike McKenna, “Uçağınızın pilotunun ne yaptığını bilmemesini ya da doktorunuzun sokaktaki herhangi biri olmasını istemezsiniz” diyor ve ekliyor: “Ne yaptığını bilen insanların yönettiği bir hükümet mi istersiniz yoksa bir grup amatör tarafından yönetilmeye razı mı olursunuz?” 

Ancak bazıları da ortada ciddi çıkar çatışması olduğu durumlarda deneyimle uzmanlığın eşit tutulamayacağını söylüyor. Public Citizen adlı sivil toplum kuruluşundan düzenleyici politikalar analisti Amit Narang, “Bu kişilerin uzmanlığı ve deneyimi olduğunu iddia edebilirsiniz; ancak hükümetin bazı şirketlerin değil kamunun yararına çalıştığına yönelik inanç tükeniyor” diyor ve ekliyor: “Yolsuzluğun görünümü bile çürütücüdür” —lennifer A. Dlouhy ve Jesse Hamilton 


SÖZÜN ÖZÜ Trump yönetimi birinci yılını tamamlamaya yaklaşırken, büyük potansiyel etki sahibi onlarca eski lobici federal hükümetin alt kademelerinde politikalara şekil veriyor. 
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© Türkiye'ye gelen yabancı yatırımdaki düşüş, 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Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV), Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden doğrudan yatırımlardaki gelişmeler hakkında bir rapor hazırladı. Raporla beraber, yurt dışına giden (OD) ve yurt içine gelen (FDI) doğrudan yatırımların nasıl seyrettiğini, ODI/FDI oranı üzerinden izlemek mümkün. 
Bu oran basit bir bölme işlemi ile elde edilse de aslında Türkiye'nin yatırım ortamına ilişkin önemli ipuçları veriyor. 

TEPAV'ın hazırladığı raporda şu ifadeler yer alıyor: “Yatırımcıların kararları, iç pazarın cazibesi, işgücü maliyetleri, vergisel yükler, işgücünün sahip olduğu beceri seti ve siyasi - ekonomik istikrar gibi pek çok unsurdan etkilenmektedir. Dolayısıyla ODI/ 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Doğrudan Yatırımlar Doğrudan Yatırımlar 
ODI FDI 
2,7 milyar ABD Doları 11,2 milyar ABD Doları 


ODI/FDI Oranı Ekim 2017'de W24 seviyesinde gerçekleşti 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FDI oranındaki yükseliş, bir ülkenin yatırımcılar için cazibesini yitirmeye başladığını ve/ya ülkeden giden yatırımların gelen yatırımlara göre daha hızlı arttığını anlatan bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.” 
Buna göre, ODI/FDI oranı Ekim 2017'de yüzde 24 
seviyesinde gerçekleşmiş durumda. 2000'li yıllara kadar neredeyse yatay bir seyir izleyen yurt içinde doğrudan yatırımlar, 2003 yılından sonra dalgalı bir seyir izlemeye başlamış ve Ekim 2017 itibarıyla da yaklaşık 11,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye'den giden doğrudan yatırımlar ise 
2002 yılından itibaren hızla yükselmiş ve Ekim 2017 
itibarıyla 2,7 milyar ABD doları seviyesine ulaşmış durumda. Doğrudan yatırımların yurt içi hasılaya (GSYİH) oranına 2006-2016 dönemi itibarıyla bakıldığında, FDI/GSYİH oranının yüzde 3,7'den yüzde 1,5'e düştüğü, ODI/GSYİH oranının ise yüzde o,>'den yüzde 0,#'e yükseldiği görülüyor. —Alp Börü 


Devlet Destekli 
Konut Satışı Rekor 
İçin Geri Sayıyor 


© Ekonominin en yüksek hızla işleyen çarkının yavaşlamaması için devlet her türlü fedakârlığı yaptı 


Konut pazarı geçen yıl tarihinin en hareketli dönemini yaşadı. 1 milyon 341 bin adet ev el değiştirdi. Ki bu rakam kayıtlarda “rekor” olarak 
yer alıyor. Bir ay sonra bu rekorun yerini 2017 
satış rakamı alacak gibi duruyor. Aralık ayı hariç 
2017'de satılan konut sayısı rekorun sadece 65 
bin adet altında. Son dört yıl aralık ayı konut satış ortalaması 134 bin. 19 Ocakta açıklanacak Aralık ayı satış adedi ile rekorun sürpriz olmayacağına vurgu yapan AC Yapı Yönetim Kurulu 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Başkanı Ali Coşkun, banka kredili satışlar azalmasa satışların çok daha yüksek rakamlara ulaşacağından emin. 

Peki, bu yılın kırılma noktası nedir? Devlet desteği... Şöyle ki; 2017'deki konut satışlarını uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan yüzde 25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğu yüzde 20'ye indirildi. Üzerine KDV ve damga vergisi muafiyeti ile konut alımını ve tasarrufu teşvik amacıyla, konut alımında yüzde 
15 devlet desteği uygulaması eklenince yeni rekor 
kaçınılmaz oldu. Burada bir durup rekor üzerine rekor olmaması önündeki engele bir bakalım. 
Sadece Kasım ayında konut satışları içinde yüzde 30'un üzerinde paya sahip olan ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yüzde 23,9 geriledi. Ali Coşkun, bunda yüksek baz etkisi ve konut kredi faizlerindeki yükselişin etkisinin yüksek oldurgunu düşünüyor. Yani bankaların yurtdışından dolar olarak aldıkları kredinin faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalınca, vatandaşın kredi iştahının kaçtığını söylemeye çalışıyor. 

Rakamları incelemeye devam edelim. Ekim ve Kasım aylarında, 2016'ya göre ipotekli konut satışı 20 binin üzerinde azaldı. Halbuki Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışları 2016'ya göre 11 bin adet artarak 365 bin adet olmuştu. 
Bunda yapı ruhsatı 1 Ocak 2017'den sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 
1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde metrekare vergi değeri bin lira ile 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde KDW'nin yüzde 18 değil yüzde 8 olarak sürekli uygulanması yönünde alınan kararın, konuttaki KDV indiriminin Mart ayından Eylül ayına uzatılmasının ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranının sıfırlanmasının önemli etkisi oldu. Özetle devlet, ekonominin en yüksek hızla işleyen çarkının yavaşlamaması için her türlü fedakârlığı yaptı. Emlak Konut GYO öncülüğünde markalı konut üreticilerinin kampanyaları da bu fedakarlığı perçinledi. “240 ay vade” Türkiye'de ilk kez uygulanan bir kampanya olarak tarihe geçti. 

Yabancıya satılan konut sayısı toplam satışlar içinde yüzde 1,5 gibi ihmal edilebilir bir oranda olmasına rağmen hem Türkiye'den 1 milyon dolar üzerinde emlak alıp üç yıl satmayan yabancı yatırımcıya vatandaşlık sözü verildi hem de 1 Nisan 
2017 sonrası gurbetçiler ile yabancı kişi ve kurumların konut ve işyeri alımından KDV alımı sıfırlandı. Bu teşvikler işe yaramış olmalı ki yabancıya satılan konut sayısı yılın ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydetti. 2016'nın tamamında yabancıya 18 bin 189 
konut satılmışken, bu sene 11 ayda 20 bin 70 adet olarak gerçekleşti. Artışın ivmelenerek artacağını ileri süren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bu artışı gayrimenkul 


sektörünün Türk ekonomisine verdiği katkının devam ettiği şeklinde yorumluyor. Elmas, eğer sektörün Eximbank imkânlarından faydalanmasının önü açılırsa yabancıya konut satışından yıllık 10 milyar dolar gelirin işten bile olmadığı öngörüsünde bulunuyor. Bu yabancıya en az 
2,5 kat daha fazla konut satışı anlamına geliyor. 
Gayrimenkul sektörünün ekonomi için ne denli değerli olduğuna vurgu yapan Elmas, “Alternatif finansman modellerinin özellikle de gayrimenkul sertifikasının devreye girmesiyle inşaat sektörü 
2018 yılında da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olacaktır” diyor. Geçtiğimiz haftalarda Halk GYO, Halk Yatırım aracılığıyla Türkiye'nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştirdi. Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin de gayrimenkul yatırım fonları, sertifikalar ve sukuk gibi uygulamaların sektörün gelişimi için çok önemli olduğunu belirtiyor. Mart 2017'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Makro İnşaat'ın Park Mavera 3 projesinde gayrimenkul sertifikası sistemine ilişkin Türkiye'deki ilk uygulama bu anlamda örnek kabul ediliyor. 

Bir Türk esnafı klasiğidir. Birisi bir işten para kazanınca işi bilen bilmeyen herkes yakında dükkân açar. Benzer durumu gayrimenkul sektörü de yaşadı. Rekorlardan ağzı sulanan bir çok sermayedar sektöre girdi. Ancak ince hesap yapılması gereken zaman gelince pek çok şirket sınıfta kaldı. Bunu rakamlar da destekliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yeni açıkladığı verilere göre 11 ayda konut üretmek için kurulan inşaat firmalarından 3 bin 250 adedi kapıya kilit vurdu. Bu diğer sektörlere kıyasla yaklaşık beş kat yüksek bir rakam. Bir önceki yıla göre ise yüzde 15 daha fazla. Sektörün kanaat önderleri biraz da gülerek bu durumu şu şekilde yorumluyor: “Henüz yasal sınırları çizilmemiş inşaat sektöründe vadesi gelen temizlik.» 
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, personel ücreti, demir, beton gibi inşaat malzemelerinde ciddi artışlar yaşandığını hatırlatıyor. Tam olarak artış oranı yüzde 22,1. 

Diğer taraftan bu süreçte kentsel dönüşürmün gözbebeği İstanbul'da bazı semtler şantiyeye döndü. Binaların yüksekliği de İstanbulluları rahatsız eder boyuta ulaştı. Bu durumu masaya yatıran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Yatay mimarinin 2018'de özellikle kentsel dönüşümde baskın hale gelebileceğine işaret ederek bir nevi şikâyetleri dikkate aldıklarını belirtti. 
Kentsel dönüşümün en değerli ilçelerinden Üsküdar sınırlarında yapılan konutlarda en fazla 
6 kata kadar izin vereceklerinin sözünü veren 
Başkan Türkmen, “Gökdelenlere, siteleşmeye Üsküdar'da müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu. — Arif Bayraktar 


SÖZÜN ÖZÜ Yavaşlama sürecine giren inşaat sektörü kamunun desteği ve sektör kurumlarının kampanyaları ile büyümeyi sürdürüyor. 
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“2018yılında makine teçhizat harcamalarında 

yatırımcılarımıza destek olacak çözümleri devreye sokacağız” 


Yeni Bir KGF mi? 
Daha İyi Bir KGF mi? 


© Piyasa yeni bir KGF beklerken, kamu ise kalan kısmı daha iyi 


değerlendirmenin derdinde 


Türkiye ekonomisi, 2015 yılındaki yüzde 6,”lik büyümenin ardından 2016 yılında yüzde 2,9luk bir büyüme performansı sergilemişti. İçte ve dışta yaşanan pek çok gelişmenin ekonomiye olumsuz yansıması sonucunda 2016 yılı son çeyreği ile beraber iyiden iyiye değer kaybeden TL, 2017'nin ilk ayında dolar karşısında 3,94 düzeyini görmüştü. 
Pek çok ekonomist ve uzman 2017 için çok umutlu konuşamıyordu. Özellikle de büyümeye yönelik beklentiler aşağı yönlü revize ediliyordu. Ancak atılan bir dizi adımla bu kara bulutlar dağıtılmaya çalışıldı. Kredi Garanti Fonu (KGF), istihdam seferberliği, vergi düzenlemeleri ve çeşitli sektörlere yönelik destekleyici önlemlerden oluşan maliye politikası tedbirleri ile ekonominin yeniden canlanması sağlanmaya çalışıldı. Yılın üçüncü çeyreginde gelen yüzde 11,lik büyüme, atılan adımların işe yaradığını gösteriyordu. Buna karşın tüm bu süreçte, ülke ekonomisinin üretim yapısını değiştirecek, ekonomiyi güçlendirecek ve sürdürülebilir 


bir büyüme sağlayacak yapısal reformlar adına pek bir ilerleme sağlanamadı. Hatta KGF'lerin yatırımlara kanalize edilmesi ve ülke ekonomisine etki edecek bazı yapısal sektörlerin KGF'den yararlanmasının sağlanması konusunda istenilen performansın yakalanamadığını düşünenler var. Hal böyle olunca yeni bir KGF olup olamayacağı konuşulmaya başladı. 

Başbakan Binali Yıldırım 8 Aralık 2016'da Kredi Garanti Fonu'nun hacminin 250 milyar TL'ye çıkartılacağını açıklamıştı. O tarihten bugüne binlerce şirket KGF sayesinde finansmana daha kolay ulaştı. 
KGP'nin yaklaşık 200 milyar liralık kısmı 2017 yılı içinde değerlendirildi. Bloomberg HT'de bir programa katılan KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, 
365 bin şirketin KGF kredilerinden yararlandığı bilgisini verirken bu desteğin ortalama yüzde 15,29 faizle verildiğini ve ortalama kredi büyüklüğürnün 520 bin TL civarında olduğunu aktarıyordu. 
Kuşkusuz verilen bu krediler zorlu bir süreçten 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geçen ekonomiye önemli bir destek verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “KGF çok önemli bir insiyatifti. 
Bir taraftan piyasanın ihtiyacı olan kredinin temin edilmesi bir taraftan 2016'nın o koşulları içinde oluşan acil finansman ihtiyacının karşılanması açısından son derece yaratıcı bir düzenleme oldu. 
250 milyar liralık teminat limitini devreye soktuk. 
Bugün görüyoruz ki bankacılık sektörü de dahil bütün sektörlerde KGF beklediğimizden daha fazla etki meydana getirdi” diyordu Türkiye'nin büyüme performansını değerlendirirken ve ekliyordu: “2018 yılında makine teçhizat harcamalarında yatırımcılarımıza destek olacak çözümleri devreye sokacağız.” 

Aslına bakılırsa tüm bu söylemler piyasada ikinci bir KGF mi geliyor sorusunu da beraberinde getirdi. 
Zira pek çok piyasa oyuncusunun böyle bir beklentisi var. Bir banka şube müdürü, “Piyasada yeni bir KGF beklentisi var. Ya da 50 milyar T'nin artırılıp 
100 milyar TLye çıkartılması bekleniyor. Çünkü 50 
milyar TL piyasanın beklentisini karşılamayabilir. 
Zira piyasada gerçekten para dönmüyor” diyor. 
Turizm sektörü bu konuda beklenti içinde olanlardan. KGF'nin 200 milyar TL'lik ilk diliminden yalnızca 4 milyar TLlik kısmı turizm sektörü tarafından kullanıldı. Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, “Yarısını işletmede yarısını da yapılacak olan yeni iş yatırımlarında kullanmak üzere bizim de bir KGF talebimiz oldu. Otellerimiz eskiyor yenilenmesi lazım. Otellerin aldığı kredinin üç senede ana para ödemesi geldi. Bunu döndürmesi için yeni destek lazım. Bankalar turizme KGF'den çok fazla destek sağlamadı. Oysa turizm sektörünün teminatı yüksek. Bunu yapamazsak önümüzdeki yıllarda el değiştiren tesisler görebiliriz” diyor. 

Kuşkusuz turizm yeni bir KGF bekleyen sektörlerden sadece biri. Örneğin inşaat sektörü de benzer bir destek istiyor. Ancak yeni bir KGF'nin ekonomi yönetiminin gündeminde olup olmadığı henüz net değil. Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin de “KGF'nin büyümeye önemli katkısı oldu. Hatta Türkiye'de büyümeye katkısı ABD'dekinden daha iyi oldu” diyor ve devam ediyor. 
“250 milyar T'nin 200 milyarı verildi. Kalan 50 
milyar TV'nin daha da verimli şekilde tahsisi için çalışılıyor. Ancak şu an için yeni bir KGF ya da ikinci dilimin artırılması gibi bir durum gündemde değil. 
Bankalarda para varsa KGF veriliyor. Devlet de bunun yüzde 7'sine garanti veriyor. Bu da bankaların daha fazla kaynak bulması anlamına geliyor. 
2018'de bankalar arasında yeniden mevduat yarışı olabilir.” 

Şurası açık ki bankalar KGF'den en çok yararlanan sektör oldu. Zira tüm yıl boyunca vermeyi planladıkları kredi miktarını sadece birkaç ay içerisinde kullandırdılar. Hal böyle olunca bankalar için zaten kıymetli olan kaynak bir kat daha arttı. Yurt dışı borçlanma maliyetlerinin arttığı, kurun yükseldiği bir dönemde kuşkusuz ki mevduat, bankalar için 


en sağlıklı kaynak olarak nitelendirilebilir. KGF kredilerinin verilmeye başlaması ile birlikte bankalar bu kaynağı değerlendirme adına bir mevduat yarışına girmişlerdi. Emre Alkim'in altını çizdiği üzere KGF'nin ikinci dilimi için de 2018 yılında bankaların mevduatta yüksek faiz yarışına girmeleri oldukça mümkün. 

Mevduat tarafında yarışa girseler de kredi vermek için aynı derecede aceleci değiller. Aslına bakılırsa kredilerin büyüme adına doğru noktalara kanalize edilmesinde bankaların bir rolü olduğu kesin. 
Orta ölçekli bir bankanın şube müdürü, “Bankalar KGF'yi kendi kredilerini yeniden yapılandırmada kullandırdı. Hatta iyi müşterilerine, talepleri olmadığı halde kullandırdı. “Sen al, nasıl olsa lazım olur” mantığı ile kredi verildi. Alınan bu krediler de ya mevduat yapıldı ya da araç, konut alındı” diyor. 

Elbette bu noktada bankaların sorumsuz davrandığı söylenemez. Zira her şeyden önce sistem buna müsaade etmiyor. S&P Global Ratings Finansal 
Kurumsal Direktörü Göksenin Karagöz, “Yüzde 7 
gibi bir limit var. Aslında bu bir sopa. Bir bankanın batığı yüzde 7'nin üzerini kazara geçerse çok büyük bir riski var. KGF kapsamında yüzde O risk çarpanı alıyor bankalar. Bu, “Oh ne güzel, istedigin gibi dağıt” değil. Burada yüzde 7'den fazla batık olursa sermaye yeterlilik rasyosu hesaplanırken risk çarpanı yüzde O alınmayacak. Normal bir KOBİ riski çarpanı kabul ediliyor ve yüzde 7ten başlıyor. Bu da sermaye yeterlilik rasyosunda şoka neden olur. 
Kimse bunu yapmaz. Yapmaması lazım. Bankalar da bu konuda hassas olduklarını söylüyor” diyor. 

Bankalar kredi dönüşleri konusunda hassas olsalar da verdikleri kredilerin ekonomiye ne kadar katkı sağladığı ya da ne kadarının makine, teçhizat ve yatırıma gittiği konusunu öncelikli olarak düşünmek zorunda değiller. Bir bankacı, “Bu, bankanın yükümlülüğü değil; bunu devlet politikası belirlemeli” diyor. Anlaşılan o ki 250 milyar TLlik KGF'nin 
50 milyarlık diliminde kamu bu konuda daha hassas 
olacak. Yani devlet politikası ikinci dilimde çok daha fazla hissedilecek. Zaten Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde KGF'de kalan yaklaşık 50 milyar liralık kısmın koşulsuz olarak herkese verilmeyeceğinin, KGF kredilerini yatırım ve ihracatla sınırlı tutacaklarının altını daha kalın bir kalemle çizdi. 

Türkiye ekonomik anlamda daha rahata çıkmak istiyorsa, tarımdan sanayiye, her alanda üretime her zamankinden daha fazla önem vermesi gerekiyor. Bunun da yolu kolay ulaşılabilir finansmandan geçiyor. KGF'nin ilk dilimi, eksiklikleri olsa da bunun sağlanabileceğini gösterdi. İkinci diliminde atılacak doğru adımlar daha etkin sonuçlar verebilir. Ancak KGF'ler sürdürülebilir bir yöntem değil. Türkiye'nin, mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmaktan başka yolu yok. 
—Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ KGF kredileri 2017'de hızlı bir büyüme getirdi. 
Ama sürdürülebilir bir büyüme için kaynakların daha doğru değerlendirilmesi gerekiyor. 
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Satya (o Aslında 


başarı, bir 


Nadella hedeften diğerine 
CEO,Microsot o Ulaşarak elde 


ortalam 


edilmiyor. Önemli olan başarılı geçirilen zamanların 


ası. 


Gates ve Ballmer'ın varisi, Bloomberg 


Fotoğraflar: 


Businessweek Editörü Megan Murphy Laurel Golio 


ile empati, sabit fikirlilik, kadınları ve azınlıkları güçlendirmek ve yaşama dair derslerin şirketi yönetmek konusunda kendisine nasıl 


yardımcı olduğu hakkında konuşuyor 


Microsoft Corp.'ta Bill Gates ve Steve Ballmer'ın ardından gelen üçüncü CEO'sunuz. Bu işe kendinizden ne katıyorsunuz? Her ikisi de efsanevi niteliklere sahip isimlerin yönetmiş olduğu bir şirketin şu anki lideri sıfatıyla, yaşayan bir efsane olarak neler yapmak istiyorsunuz? 

Steve ve Bill'den aldığım en iyi tavsiye, kendimi onların yerini alacak şekilde kalıplar içine sokmamayı bir şekilde başarmamdı. Bunun imkanı yok. Onların kurduğu şirkette yaptıkları işi takdir ederek büyüdüm, ama aynı zamanda dürüst olmak gerekirse, bana kendim olmam için gereken özgüveni de aşıladılar. Ulaşmak istediğimin bu olduğunu düşünüyorum. Microsoft'ta bu platforma sahip olduğum için şanslıyım. Ama açıkçası, Microsoft'taki ilk görevimin en iyi iş olduğunu hissediyordum. En iyi iş, Microsoft'taki ikinci görevim. 

Şu an Kuzey Dakota'nın valisi olan bir beyefendi vardı; ben Microsoft'ta onun altında çalışırken bana, “Biliyorsun, daha derin bir anlamı olmasın diye hepimiz işyerinde gereğinden fazla zaman geçiriyoruz” demişti. Bana bunu söylediğinde muhtemelen 30'lu yaşlarımın başlarındaydım ve muhtemelen neyi kastettiğini anlamamıştım. Ama zaman içinde daha iyi anladım. İşte ben kendi efsanemi böyle yaratmak istiyorum; şirketimize katılan herhangi biri kişisel tutkusuyla bağ kurabilsin ve Microsoft'u bunu fark edebileceği bir platform olarak kullanabilsin. 


“Microsoft için çalışıyormuş gibi değil de, Microsoft 

sizin için çalışıyormuş gibi düşünün” demek isterim. 
Bunun her gün geçerli olmayacağını biliyorum. Ama bu bağı kurmanız kısmen de olsa mümkünse, işinize dair düşünme ve kendi değerinizi işiniz üzerinden belirleme biçiminiz değişecektir. 
Kitabınız, Hit Refresh: The Guest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone, (Yenile Tuşuna Basın: Microsoft'un Özünü Yeniden Keşfetmenin ve Herkes İçin Daha İyi Bir Geleceğin Hayalini Kurmanın Peşinde) işyerindeki ya da toplumdaki empatiyi teknoloji ile birleştiriyor. 
“Ben empatik bir liderim” dediğiniz zaman, bu ne anlama geliyor? Microsoft'un bulunmasını istediğiniz noktanın temelinde nasıl bu yatıyor? 

Bütün mesele empati; ana faaliyet alanımızda bizim için kritik derecede önemli. Sezgiler oldukça açık: Microsoft'un amacına uygun kalmak için ne yapması gerekiyor? Müşterilerin karşılanmayan, daha önce > 


MÖZEL DOSYA 


Bloomberg Businessweek Türkiye 


7 Ocak 2018 


dile getirilmemiş ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. İnovasyonun kaynağında bu vardır. Yani her yeni gün, hafta ya da yılda emin olmamız gereken bir şey varsa, o da iletişimde kalmamız gerektiğidir. Buradaki güçlük, “Durun da müşterilere kulak vereyim” deyip geçemeyecek olmanız. Daha çok aktif bir dinleyici olmanız gerekiyor. Empati tuşu denilen şu düğmeye basıp da “Hadi, şimdi müşterileri dinleyeceğim” diyemezsiniz. 

Bu durumda, eğer inovasyonun temelinde empati varsa, bir kişi nasıl empati ile liderlik eder? Sanırım bu, yaşamda alınan derslerden geliyor. Bu kavramın işe yaramadığı (hayatımı ve işimi kategorilere ayırdığım) nokta da bu. Bazı açılardan öğrendikleriniz, yaşamınız boyunca başınıza gelenler sayesinde şu an olduğunuz kişisiniz. En azından benim inancım artık bu yönde. 
Empatiye dair doğuştan gelen bir kabiliyetle doğduğumdan değil. 
Hayattaki derslerin bana öğrettiği ve beni daha iyi bir lider yaptığına inandığım bu. 

Görevinizin bir parçasının Microsoft'un özünü yeniden keşfetmek olduğunu söylüyorsunuz. Kültürü yeniden şekillendirirken kat ettiğiniz yolu nasıl tanımlarsınız? 

Söze katıksız bir içe kapanık olmamla başlamalıyım. Bill ve Steve'in kurduğu bir şirket olarak Microsoft, beni 25 yıldır büyüten bir yer ve bundan çok gurur duyuyorum. Aynı zamanda, daha iyi yapabileceğimiz şeyler konusunda da ayaklarım yere basıyor. 
Bunlardan biri, kültür olgusunun tamamı. Herhangi bir başarılı kurumda olan, yola harika bir fikirle çıkmaktır. Başka türlü hiçbir şeyi ilerletemezsiniz. Ardından o fikri destekleyen muazzam kapasiteyi oluşturursunuz. Kültür de dolaylı olarak bunun etrafında gelişir. 

Sıkıntı şu ki, kültürün yeni bir fikri beslemesi gerekiyor. Sırf orijinal konseptle kültür arasında hoş bir geçiş var diye bir sonraki konsepte geçiş yapamazsınız. Birisi belli bir başarı yakaladığında, asıl mücadele o zaman başlıyor. 

Kültürünüzü nasıl yeniden inşa ediyorsunuz? 

Carol Dweck'ten ve onun zihniyetinden ilham aldım. Dönüşüm 

“Adan B'ye gideyim” demekten ibaret değil; o zaman B'de sabit kalırım. Böyle sürekli bir yenilenme süreci olarak devam etmeli. 
Hiçbir zaman sona ereceğini zannetmiyorum. Herhangi bir ilerleme iddiasına girdiğim gün, ilerleme kaydetmediğim gündür. Yani eğer bunu “Bugünkü sabit fikir anım hangisiydi?” diye sorarak ve bununla yüzleşerek uygularsanız, kültürün bütün meselesi bu olmalıdır. 
Sabit fikirlilikteki bu değişim, Microsoft'un geride kaldığına inandığınız bu konu hakkında açık sözlüsünüz. Bunlardan biri bulut. Bulut gelişmeyi sürdürürken bu sürecin şirketi ilerletmek açısından ne kadar kritik bir önem taşıdığından bahseder misiniz? 

Teknoloji değişimleriyle uğraşmak, iş modeli değişimleriyle uğraşmaktan çok daha kolay. Veri merkezi yazılımı yaparak yüksek kâr marjlarına ulaştığımız başarılı bir işimiz vardı. 
Kategorinin ve marjin profilinin belirli bir tanımını kullanarak bir şekilde başarının, ilerlemenin sınırlarını belirlemiştik. Dünyanın değiştiği gerçeği ise bunların dışında kalıyordu. 

Pazarın kendisi çok daha büyük olacaktı ama muhtemelen farklı bir marjin profilini de beraberinde getirecekti. Başka bir deyişle, iş modeli hayli yıkıcı olacaktı. Bununla yüzleşmemiz gerekiyordu. Bulutta başımıza gelen buydu. Dürüst olmak gerekirse, belki de bunu anlamak konusunda biraz geç kalmıştık, ama harekete geçtiğimizde hızlı davrandık. Microsoft'un en son çoklu katmanlarına bakarsanız, tarihi açıdan dahi, bulutun şirketin en yüksek büyüme gösteren işi olduğunu görürsünüz. Bunu görmek güzel. Aslında başarı, bir hedeften diğerine ulaşarak elde 


edilmiyor. Önemli olan başarılı geçirilen zamanların ortalaması. 
Bazı hatalar yapacaksınız, bazı trendleri yakalayacak, bazılarını kaçıracaksınız. Fakat genel anlamda kapasite, sabit fikirlerinizle yüzleşme kabiliyetinden doğuyor. 

Kendinizden teknoloji konusunda iyimser biri olarak bahsediyorsunuz. Daha önce CEO'larla teknolojik inovasyon tarafından dışlanmış, yerinden edilmiş, hakları elinden alınmış hisseden insanlar hakkında konuştum. Teknolojiye daha iyiye ulaşmak için itici bir güç olarak bakmanın güçlüğünü net bir şekilde ifade edebilir misiniz? 

Benim bir teknoloji optimisti olduğuma şüphe yok. Fakat sizin söylediğinize gelirsek, teknolojinin ve teknoloji temelli devrimlerin tümü, şiddetli yer değişikliklerine sahne olmuştur. Bununla net bir şekilde yüzleşmek, bu değişime maruz kalan grupların yanı sıra o durumdan faydalanan şirketler olarak bize bağlı. 

Her teknolojik inovasyonla birlikte, sağlayabileceğimiz en büyük faydalardan biri daha fazla kişiyi dahil edebilmek. Bugün herhangi bir sakatlığı ya da farklı engelleri olan ve ekonomimize tam anlamıyla katılamayan birini ele alalım. Size bir anekdot aktarayım; Microsoft'ta Angela Mills isimli bir kadınla çalışıyorum. 
Bizim tasarladığımız Seeing Al adlı şu yeni uygulamayı kullanıyor. Temelde, görme kaybı olan kişilerin zihninde dünyayı tasvir etmesine yardımcı oluyor. Onun durumunda ise kafeteryada ne sipariş ettiğini tamamen bilerek yemek söyleyebilmesine olanak sağlıyor. Microsoft'ta doğru toplantı odasında olduğunu bilerek odalara girip çıkabiliyor. Yapay zeka (Al) destekli bu araçlar sayesinde şirkete tam katılım sağlayabiliyor. 

Bir diğer örnek de şu: Bugün teknoloji sektöründe 500 kişilik 

açık pozisyon var. İşlerin olduğu yerler, talep durumu ve yeteneklerin bulunduğu yerler ile bunları birbirine nasıl bağlayacağımız konusu arasında bir feedback döngüsü olması lazım. Bu, Microsoft'la değil hepimizle ilgili. 
İnsanlar Al'dan bahsettiğinde, bunun etkilerine dair neredeyse kemikleşmiş, distopik bir algıları var. Al'ın aynı zamanda fayda sağlayacak gerçek bir güç olduğuna dair bir anlatıyı nasıl oluşturursunuz? 

Al'ın güçlüklerinin yanı sıra yarattığı çok önemli olanakları da elde tutmalıyız. Herhangi birini inkar etmek hata olur. Hakkında çok düşündüğüm bir şey de, Al'ın benim için çok önemli olan bir konu, yani erişilebilirlik için ne anlam ifade edebileceği. Size bir örnek verdim ve bu da Seeing Al idi. Bir diğeri ise öğrenme. 
Yakın zamanda yaptığımız bir şey de şuydu: Al araçlarını aldık ve disleksik olanlara yardım etmesi için Word ve OneNote'taki öğrenme araçlarına entegre ettik. Bir çocuğa okulda yaşadığı okuma güçlüğünü aşması için yardımcı olduğunuzda, koca bir dünyanın kapıları açılıyor. 

Peki ALS'si olan birinin iletişim kurabilmesi için ne yapabiliriz? 
Windows'un son sürümüyle, bakış teknolojisini ele aldık; böylelikle gözünüzle yazabiliyor ve iletişim kurabiliyorsunuz. ALS hastası olan biri için bu farkla dolu bir dünya yaratıyor. 

Hatta radyoloji ve kanser tedavisi de buna dahil. En zahmetli süreçlerden biri, kötü huylu tümörü tespit etmek ve radyoterapinin iyi kısımlara değil, yalnızca tümöre etki ettiğinden emin olmak. Bu, aslında Al'ın fayda sağlayabileceği bir konu. Bunlar, Al'ın verimliliğe, daha iyi sağlık ve eğitim sonuçlarına katkı sağlayabileceği, daha fazla erişilebilirlik sunabileceği örnekler. 
Zane isimli, engelli doğmuş bir oğlunuz var ve bunun sizi bir lider olarak nasıl eğittiği, bilgilendirdiği konusunda dürüst ve açık davrandınız. 

Zane'in doğumu belki de ben ve eşim için en önemli “yenile 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butonuna bas” anıydı. O doğmadan birkaç saat önce bana ne düşündüğümü sorsaydınız da, cevap muhtemelen eşim Anu'yla ne zaman çalışmaya geri dönebileceğimiz olurdu. Ya da hafta sonlarımızın nasıl geçeceği. O gece her şey değişti. Zane, solunum yetersizliğinden dolayı ağır beyin hasarıyla doğdu. Şu an ise beyin felci var. 

Bununla yıllarca mücadele ettim. İtinayla yapılmış bütün planlarım uçtu gitti. Yalnızca eşimi ve onun bu duruma tepkisini izleyerek yavaş yavaş bu gerçekle uzlaştım. Eve geri döndü, sezarye- nin ardından toparlandı ve Zane'i yanına alıp onun en iyi terapileri görmesi için bütün Seattle'ı dolaştı. Ben bir ebeveyn ve bir baba olarak benden ne beklendiğine dair eğitim gördüm. Kendi çapımda bildiklerim içinde debelenmek değil de, daha çok Zane'e karşı sorumluluğumu anlamak, onun gözünden bakabilmek içindi bu. Aslında bana hiçbir şey olmamıştı. Ona bir şey olmuştu. Beni şekillendirenlerden biri de bu oldu. 

Siz ve eşiniz neredeyse doğduğunuzdan beri birbirinizi tanıyorsunuz. Aslında Hindistan'da birlikte büyüdünüz. 

Hayatlarımız tamamen ortaklık kurmakla alakalı. Bir aile olarak nerede durduğumuza ya da başarabildiklerimle bulunduğum noktaya baktığımda, Anu'nun ve feda ettiklerinin olmadığını düşünemiyorum bile. Microsoft bağlamında çok düşündüğüm konulardan biri de, bir çeşitlilik ve içerme ortamı yaratma çabamız. 
Bunun büyük bölümü, bir aile olarak yapmak durumunda kaldığımız seçimlerden kaynaklanıyor. Bu, benim destek sisteminin varlığının farkında olarak işe gelmemi sağlıyor. O zaman işyerinde yaptığım şey anlamlı oluyor. Bu, kişisel hayatıma taşıyabileceğim bir tatmin. Gerçek bir lütuf. 

Teknolojide kadınların yeri konusuna gelirsek; taciz, ilerleme kaydedilmeyişi... Bu sektöre özgü bir durum mu? Kadınları bu alanda kalmaya teşvik etmek için neler yapılıyor? 

Microsoft'ta misyonumuz, gezegendeki herkesi ve her kurumu 

daha fazlasını başarabilmesi için güçlendirmek. Eğer tüm dünyayı temsil etmiyorsanız, ister kadınlar isterse de işgücünüz içindeki azınlıklar olsun, serüveninize başlayamazsınız. Benim sorumluluklarımdan biri de daha fazlasını başarmanıza olanak sağlayan bir kültür yaratmak. Bu kapsayıcı kültürü yaratmak için ne yapıyorum peki? Kadınların kendilerini şirkette dışlanmamış hissetmesi, doğum izni alması ve kariyerlerinde ilerleme kaydetmek üzere geri dönmesi için ne yapıyorum? Eşit seviyedeki iş için eşit ücreti garantilemek adına ne yapıyorum? Burada en üst kademedekilerin tutumu çok önemli. Değişim, gücü elinde tutan kişilerden başlamalı. 
Popülizmin ve nativizmin yükselişine baktığınızda ve teknoloji dünyasından diğer liderlerle konuştuğunuzda, içinde bulunduğumuz şu dönemin uzun soluklu olacağına inanıyor musunuz? Yoksa bu genelde ne kadar umutlu olduğunuza bağlı olarak geçici bir durum mu? 

Hepimizin yüzleşmesi gereken gerçek, kapsamlı bir ifadeyle küreselleşmenin dünyaya pek çok avantaj sağladığı; eşit bir şekilde yayılmamış olması dışında. Tıpkı ABD gibi küreselleşme sayesinde büyük oranda iyi iş çıkarmış olan bir ülke içinde dahi eşit yayıldığı söylenemez. Toplumlarımızdaki (her ülkede) eşitsizliklerle mücadele etmediğimiz sürece, ABD'de Önce Amerika (America First) politikası geçerli olacak. Birleşik Krallık'ta Önce Britanya, Çin'de Önce Çin geçerli olacak. Dünyanın beklentisi bu yönde olacak. Hiç kimse önce kendi ülkesinin ismini zikretmediği sürece hiçbir ülkenin başbakanı ya da devlet başkanı seçilemeyecek. 

Özellikle iş dünyasındaki liderlerin bununla mücadele etmesi 


“Sorumluluklarımdan biri de daha fazlasını başarmanıza olanak sağlayan bir kültür yaratmak.... Burada en üst kademedekilerin tutumu çok önemli. Değişim, gücü elinde tutan kişilerden başlamalı ” 


gerekiyor. “Popülizmin bu milliyetçilik hareketi de bir geçiş süreci” diyemeyiz. Bunu, küreselleşmenin avantajları dünya için daha adil bir büyüme sağlamadığı için girdiğimiz bir dönem olarak ele almalıyız. 

Bu sorunu açıklayan şöyle bir örnek var: 2014'te Nairobi'nin birkaç yüz kilometre kuzeyindeki Nanyuki adlı bir yerde Windows 10'un tanıtılması için Kenya'ya gitmiştim. Bu kırsal bölgedekiler için geniş bant bağlantısı kurmak üzere TV beyaz alanı (TV kanalları arasındaki spektrum) kullanıyorduk. Bu da internet kafelerin olduğu anlamına geliyordu. Bunlardan birinde Microsoft teknolojisi üzerinde çalışan bir beyefendiyle tanıştım. Hayatını kazanmak için bu toplulukta çalışmak üzere geri dönmüş bir üniversite mezunuydu. “Ne yapıyorsun?” diye sordum, o da “Ah, birkaç matematik problemi çözüyorum” dedi. Ben “Ne için burada matematik problemi çözüyorsun?” deyince de “İspanya'daki çocuklar için” diye yanıtladı. Vay canına. 

Bunun ardından bir buçuk yıl geçiyor. ABD'de ülkenin göbeğindeki veri merkezlerimizden birini ziyaret ediyorum. Burası, ülke ve dünya genelindeki pek çok işletmeye güç sağlamak için sermaye akıttığımız bir yer. Buranın yalnızca 15 kilometre dışında ise geniş bant bağlantısı yok. İşte o zaman dank ediyor ki Kenya'ya, Hindistan'a ya da başka bir yere gitmeye gerek yok. 
Kendi arka bahçemizde de eşitsizlikler var ve bununla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. 

Şimdilerdeyse ABD kırsalının tam katılım gösterebilmesi için daha fazla bağlantı çözümü sunmak amacıyla buradaki telekomünikasyon şirketleriyle birlikte Rural Broadband Initiative (Kırsal Geniş Bant İnisiyatifi) ya da Airband üzerinde çalışıyoruz. 
Mesela, kırsal bölgelerde geldikleri yerlere geri dönen pek çok gazi var. Gazi İşleri Bakanlığı'nın telefonla sunduğu tıp hizmetleri için bile geniş bant bağlantısı gerekiyor, ama buna sahip değiller. Eğer küreselleşmiş bir dünyadan ve onun yaratabileceği artı değerden bahsedeceksek, yurt içinde karşılaştığımız bu baskılayıcı sorunların bir bölümünü çözmek büyük önem taşıyacak. 
Kitabınızda şöyle diyorsunuz: “Microsoft, ABD'de doğmuş bir şirket. ... Bizler Amerikan rüyasına inanıyoruz; hem çalışanlar olarak bunu bizzat yaşamaya hem de başkalarının da bunu yaşamasına yardımcı olmaya. Bir dizi ebedi değere bağlıyız: Gizlilik, güvenlik, ifade özgürlüğü, fırsat, çeşitlilik ve kapsayıcılık. ... Engellenmeleri durumunda, bu değerlerin savunucusu olacağız.” Bu şirketçe paylaşılan bir misyon beyanı mı? 

Ben, iki harika Amerikan olgusunun ürünüyüm. Birincisi, geliştiğim yerde bana ulaşan ve hayal etmemi mümkün kılan Amerikan teknolojisi. Diğeri ise Amerika'nın hayali yaşamamı sağlayan göçmen politikası. Bir dizi prensibi savunmanın temelinde bu 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Bahçede fındık tarımının modern yöntemlerle yapıldığı bölümünün (resmin sol tarafı), geleneksel yöntemlerin tercih edildiği bölümünden (resmin sağ tarafı) ne kadar farklı olduğu açıkça görülüyor 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Dünyanın fındık üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiren Türkiye'de verim her yıl düşüyor. Yaşlanan ağaçların ve eskimiş yöntemlerin neden olduğu düşüşü durdurmak için harekete geçmek şart 


Nutella, Ferrero Rocher ve Kinder 
Bueno gibi çikolatalı ürünlerin yaratıcısı Ferrero'nun merkezinin ve 

en büyük fabrikasının bulunduğu 
İtalya'nın 28 bin nüfuslu Alba kentindeyiz. Alba Belediyesi'nin ve Nutella'nın davetlisi olarak İtalya'nın beyaz trüf mantarı, şeftali, fındık ve şarap bölgesi Piedmont'un UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'ndeki kentini ziyaret ediyoruz. 

Ferrero, Mars ve Hearshey'den sonra dünyanın üçüncü çikolata ve çikolatalı ürün üreticisi. 70 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Alba kentinde küçük bir pastaneden doğmuş, çikolata ve şekerleme sektöründe dünya devi olmuş bir aile şirketi. Geçen yılı 10,3 milyar ciro, 41 bin çalışan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 23 fabrikayla kapatmış. 
170'den fazla ülkede ürünleri satılıyor ve 113 değişik ülkeden çalışanı var. Yani daha çok Avrupa merkezli bir yapı olarak yola çıkan Ferrero özellikle son yıllarda küresel bir şirket olma yolunda önemli adımlar atmış. 

Ferrero diğer gıda ve hatta diğer çikolata şirketlerinden de farklı bir iş modeli uyguluyor. Bu iş modelinin temelinde çok daha yüksek kaliteli ve çok daha az sayıda ürün çeşidi ve markayla işleri götürmek geliyor. Nitekim Ferrero'nun 10 büyük markası grup cirosunun yüzde 70'den fazlasını sağlıyor. 

Dünya fındık üretiminin yüzde 79inin gerçekleştirildiği Türkiye'de biri çikolatalı, altısı da fındığı işleyerek yarı mamul katma değerli ürünler olmak üzere yedi fabrikası bulunan Ferrero'nun merkezi 
Alba, Ekim ayında Türkiye'nin önemli fındık bölgelerinden Giresun ile de kardeş şehir olmuş. Ferrero, iki yıl önce fındık konusunda Türkiye'nin en önemli şirketlerinden Oltan Gıda'yı bünyesine katmış. 
Tedarik güvenliğini sağlamak ve her yıl 
200 bin ton fındık satın aldığı Türkiye'de 
verimi artırmak için “Değerli Tarım” uygulamasını başlatmış. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o güne kadar yalnızca hayvancılıkla geçinen bu yoksul bölgeden göçü önlemek için fındık tarımına önem verilmiş. Bir de 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devreye Ferrero ve Türkiye'de İpekyol'a ortak olan Miroglio gibi sanayi kuruluşları girince Alba ve çevresi göçün kurbanı olmaktan kurtulmuş. 

Fındık bahçelerinde ilk göze çarpan, ağaçların yaşının genç oluşu ve aralarında kimi kez beş-altı metreye ulaşan mesafe. 
Ferrero yetkilileri ağaçlar arasındaki mesafenin makineli tarıma izin verdiğini ve bu sayede de maliyetleri düşürebildiklerini anlatıyor. 

Alba'daki fındık bahçelerinde gördüklerimiz ve Ferrero yetkililerinin anlattıkları, Türkiye'nin bu stratejik ürün için alması gereken çok önlem bulundugunu gösteriyor. İş hayatının neredeyse tümünü gıda sektöründe faaliyet gösteren dünya devlerinde geçirmiş olan Ferrero İnovasyon ve Stratejik İş Birimleri Başkanı Aldo Uva'ya göre, Türkiye çok değerli madenlerden birinin üzerinde oturuyor ama henüz bunun farkında değil. 
“Şekerle ve şekerli ürünlerle ilgili politikalar nedeniyle ileride raflarda şekerleme ve karamel olmayacak. Bunların yerini fındık gibi kabuklu yemişler alacak ve fındık burada ilk sıraya oturacak. Yani 2030'larda çok daha fazla fındığa ihtiyacımız olacak” diyor. Uva'nın en büyük şikâyeti Türkiye'de Ferrero standartlarına uygun yeterli miktarda fındık bulamamaları. “Yeterli miktarda kaliteli fındık olsa bugünkünden yüzde 30-40 daha fazla alım yapabiliriz” diyor. 

“Fındık, Türkiye için stratejik bir ürün olmalı” diyen Aldo Uva, Türk fındığının veriminin her yıl yüzde 10-15 oranında 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azaldığını belirtiyor. Sürekli verim düşüşünün nedenlerini ise Türkiye'de ağaçların yaşlı oluşu, yatırım yapılmaması, gerektiği kadar çalışılmaması ve yanlış yöntemler (gübreleme, sulama ve budamanın zamanında yapılmaması) olarak sıralıyor. Örneğin Türkiye'de bir fındık üreticisi yılın 140 gününü bahçede geçirmesi gerekirken, 40 günlük çalışmayla yüksek rekolte hayalleri kuruyor. Şimdiki tabloya göre Türkiye'de yıllık hektar başına fındık üretimi 800 kilo iken, Ferrero'nun önümüzdeki yıllarda kaliteli fındık tedarikinde sorunla karşılaşmamak için fındıkçılığa başladığı ABD (Oregon), Çin, Vietnam ve Şili gibi ülkelerde 3 bin 
200 kiloya kadar çıkıyor. Yeni ağaçlar ve 
modem yöntemler, bu ülkelerde verimi sürekli artırıyor. Aldo Uva, Türkiye'deki verim düşüşüyle oluşan açığın kapanamayacağını bildikleri için uzun vadede yeni pazarlarda üretimlere kayacaklarını söylüyor. 2030 yılında Türkiye'de istedikleri kadar kaliteli fındık bulamama ihtimali, Ferrero'nun Oltan Gıda'yı satın alma kararında etkili olmuş. Bu örnek ve yeni ülkelere yöneliş de Ferrero'nun tüm dünya devleri gibi geleceği planladığını gösteriyor. 

Ferrero verimi artırmak için “Eğitim şart” diyor ve bu amaçla da çiftçilerin eğitildiği “Değerli Tarım Projesi” yürütüyor. 
Karadeniz'de fındık bahçelerinde yeni yöntemlerin kullanıldığı örnek çalışmalar yapılıyor ve olumlu sonuçları çiftçinin görmesi sağlanıyor. Bu amaçla fındık bahçeleri ikiye bölünüyor. Bir tarafta klasik yöntemlerle fındık tarımı yapılırken, diğer tarafta da verimi artıran yeni yöntemler uygulanıyor. Hem Aldo Uva hem de Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu iki farklı yöntemin uygulandığı alanlarda verim farkının yüzde 30'a kadar çıktığını ve çiftçinin de bir sonraki sezon yeni yöntemleri öğrenmek için kendilerine geldiğini anlatıyor. Uva bu projelerin güçlenmesi için çiftçilerin kooperatifleşmesi gerektiğini anlatıyor. 

Fındık, Ferrero İmparatorluğu'nun kakaonun dışındaki ikinci temel taşı. 

Bu nedenle fındığı etkileyecek her > 
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< olumsuzluğa çare arayışı da işlerinin bir parçası. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle üretimin etkilenmesi endişesi Ferrero'yu, dünyanın en önemli üniversitelerinden MIT ile daha sıcak ortamlarda yetişecek fındık ağacı geliştirme projesine yöneltmiş. 

Fındık üretimini etkileyen zararlılar da şirketin radarında. “Bazı ülkelerde fındık biti nedeniyle verim yüzde 40 
düştü” diyor Aldo Uva ve devam ediyor: “Gürcistan'da fındık biti var. Bu ülkenin Türkiye'ye yakınlığı da düşünüldüğünde mutlaka önlem alınması gerekiyor.” 

Türkiye pazarı Ferrero için önemli. 
Pazar büyüklüğü açısından Ferrero zincirinde beşinci sırada yer alıyor. 
Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, en önemli iki markaları Ferrero Roche ve Nutella'da Türk fındığı kullandıklarını belirterek, “Bu iki ürünümüzün yüzde 50'sinden fazlasında Türk fındığı bulunmaktadır” diyor. 
Gümüşlüoğlu, Manisa'daki fabrikalarından 100 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatıyor ve ekliyor: “Bir anlamda DNA'mızda bulunan Türk fındığını 100 ülkeye götürüyor ve gönüllü elçiliğini yapıyoruz.” 
Ferrero'nun Türkiye'deki iş hacmi son 
10 senede tonaj olarak dört buçuk kat 
büyümüş. Manisa fabrikasında 35 bin 


tonluk üretim kapasitelerinin altını çizen Gümüşlüoğlu, “Yeni çalışmalarla bu kapasiteyi 50 bin tona çıkaracağız. Fabrika üç senede kalite konusunda bütün sertifikasyonlarını tamamladı. Çalışan sayımız 
10 yıl önce 24 iken bugün bin 650'ye yükseldi” diyor. 

Alba ziyaretinde Nutella”'yı ilk kez tattım. Ancak tatlıyla pek aram olmadığı için bundan sonra tüketmeye devam edeceğime ilişkin şüphelerim hayli fazla. Ama Azmi Gümüşlüoğlu'nun verdiği rakamlardan halkımızın benim gibi düşünmediğini 


Azmi Gümüşlüoğlu da yalnızca Ferrero'nun değil dünyada hiç kimsenin Türk fındığına doğrudan alternatif yaratmasının mümkün olmadığını belirterek 
'Ama bu bizim 15-20 yıl hiçbir şey yapmamamız anlamına gelmiyor" diyor 


DÜNYA KABUKLU FINDIK ÜRETİMİ (2017) 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anlıyorum: Türkiye'de her üç haneden birine Nutella giriyor ve bu ürün özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. 

Gümüşlüoğlu, Nutella gibi atıştırmalıkların kişinin toplam diyeti içindeki payının çok düşük olduğunu belirtiyor ve şu hesabı yapıyor: “Ürünlerimizin yüzde 
9Sinin porsiyon başına kalori miktarı 150 
kalorinin altında. Bu da toplam günlük diyetiniz içinde yüzde 6lar civarında bir miktar. Ürünlerimizin tüketiminde porsiyon kontrolü çok önemli.” 

Sonrasında ise Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) yağlarla ilgili raporu- nun ardından gündeme gelen Nutella'nın kullandığı palm yağının kanserojen olduğuna ilişkin iddialara geliyor sıra. 
Gümüşlüoğlu haberlere rağmen satışların etkilenmediğini belirterek, haberlere konu olan riskin palm yağının 200 
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GÜRCİSTAN 
*40.000 hektar 
“Ortalama üretim: 


25.000 ton 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hektar 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derecede ısıtılmasından sonra ortaya çıktığını oysa kendilerinin en kaliteli palm yağını 80 derecede ısıtarak kullandıklarını söylüyor. Çikolatacıların tüm dünyada palm yağını kullanmaya devem ettiklerini hatırlatıyor. 

Gümüşlüoğlu da yalnızca Ferrero'nun değil dünyada hiç kimsenin Türk fındıgına doğrudan alternatif yaratabilmesinin mümkün olmadığını söylüyor “Bu bizim 
15-20 yıl hiçbir şey yapmamamız gerektiği anlamına da gelmiyor elbette” demekten de kendini alamıyor. Fındıkta devam eden verim düşüşünü engellemek için yapılacakları şöyle dile getiriyor: 

“Ağaçlarımız yaşlanıyor, çiftçilerimiz bahçelerden şehirlere geliyor. Teknolojiyi halen bahçelere sokamadık ve en önemlisi ölçek yakalayamadık, bahçeler giderek küçülüyor. Yapılacak çok şeyimiz var. 

750 bin hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 450 bin çiftçi ve 150 bin mevsimlik işçiyi düşündüğümüz zaman bu 600 bin aile demek. Bugünden yarınla ilgili daha iyisini yapmak için çalışmalar yapmalıyız. Bu nedenle Değerli Tarım Projemizi başlattık.» 

Türk fındığının en büyük kullanıcısı olarak beş yıl önce tamamen yerli kaynaklarla ve 15 yıllık bir vizyonla başlattıkları projeye bugüne kadar 35 milyon TL kaynak ayırarak 35 bin çiftçiye ulaşmışlar. 
Sahada aralarında 55 ziraat mühendisiyle, 
22 sosyal hizmet uzmanının da bulunduğu 110 elemanın bu proje için çalıştığını söylüyor. Sosyal uzmanlar kadınlara ulaşarak mevsimlik işçilere yönelik iyi sosyal uygulamaları, ziraat mühendisleri de fındık bahçelerine bizzat giderek çiftçilere iyi tarımı anlatıyor. Gümüşlüoğlu yoğun talep nedeniyle sadece 2017'nin başından beri sahadaki ekiplerin 40 binden fazla fındık bahçesini ziyaret ettiğini ve örnek olması için Karadeniz bölgesinde ayrıca 
55 model bahçe oluşturduklarını anlatıyor 
ve en önemli noktaya vurgu yapıyor: 

“Değerli Tarım uygulamalarını kullanan çiftçilerimiz verimliliklerinde yüzde 30'a ve kârlılıklarında ise yüzde 66'ya 


HANGİ ÜLKE DAHA VERİMLİ? 


Ortalama Verim 


(ton/hektan) 
Oregon (ABD) 2/5 
Şili 2,5 
İtalya 2,25 
Azerbaycan 1/75 
Gürcistan 175 
Türkiye 1,00 


varan artış gördü. En önemlisi, ortaya çok yüksek kalitede fındık mahsulü çıktı. 
Ferrero Değerli Tarım örneğinde açıkça görüldüğü gibi tarımsal üretimimizi daha kaliteli, verimli, çiftçilerimiz açısından daha kârlı ve dolayısıyla daha sürdürülebilir kılmak mümkün. Ferrero olarak bu 
bakış açısıyla önümüzdeki beş yılda 120 
milyon TL harcayarak 50 bin çiftçiye ulaşmayı öngörüyoruz.” 

<Alba'ya gelip de Ferrero'nun en büyük tesisini görmemek olmaz” deyip rotamızı yaklaştıkça çikolata kokularının insanı iştahlandırdığı bu mekana çevirdik. 
Devasa bir tesis; açık ve kapalı tesisleriyle birlikte tam 65 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kurulmuş fabrika. 
Fabrikanın içine girdiğinizde etrafınızda akıp giden bantlardaki Nutella kavanozları, içine fındık yerleştirilip Ferrero Rocher fındıklı top çikolata haline gelecek waffle'lar başınızı döndürüyor. Bir başka bölümde dünyanın dört bir yanından ithal edilen kakao, çikolata haline gelip fındık ezmesiyle buluşarak Nutella oluyor. 
Ardından her gün en büyük 19 pazarında 112 milyon ailenin kahvaltıda tükettiği Nutella'nın kavanozlara doldurulması 


Ferrero Türkiye'Je Değerli Tarım Uygulamasıyla 
beş yılda 35 bin çiftçiye ulaşmış. Verimi yüzde 30 
civarında artıran projede hedef önümüzdeki beş yılda 120 milyon TL harcayarak 50 bin çiftçiye ulaşmak. Ziraat mühendisleri bahçeleri gezerek çiftçiye verimi artırmanın yollarını gösteriyor 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En Iyi Tarımsal Mekanizasyon 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başlıyor. Otomatik kontrol mekanizmalarından geçen Nutella kavanozları son olarak yarım saatlik vardiyalarla çalışan şahin gözlü kadın işçiler tarafından denetlenip tüketiciyle buluşmaya gidiyor. Bir yılda üretilen Nutella kavanozlarının dünyanın çevresini 1,8 kez dolaşacak sayıda olması, bu buluşmanın büyüklüğünü göstermesi açısından önemli. 

Ancak İtalyanlar fındığı ağırlıklı olarak Türkiye'den, kakaoyu Afrika'dan alıp son ürünü tüketiciye yollamakla kalmamış. Türkiye'de çok şikayetçi olduğumuz ara eleman sorununu da çözmek için meslek liselerine önem vermişler. Alba yakınlarındaki Piera Cillario Ferrero Meslek Okulu'nu ziyaret ediyoruz. Burası süt ürünleri, fındık ve şarap konusunda mesleki eğitim veren bir lise. 
Ancak bu okulda öğrenciler söz konusu ürünlerin üretim aşamasını değil, depolanması ve ticareti gibi konuları öğreniyor. İsteyen üç yıl sonunda sertifikasını alıp bu konuda faaliyet gösteren şirketlerden birinde ara eleman olarak çalışıyor, isteyen de beş yılı tamamlayıp üniversitenin yolunu tutuyor. 

Okulun en çalışkan öğrencisi olarak karşımıza 17 yaşındaki Tokatlı Esmanur Aydın'ın çıkışı gerçek bir sürpriz oldu. 
Kardeşi ve anne babasıyla beş yaşında İtalya'ya gelen Esmanur, aldıkları eğitimi anlattı ve hedefinin aynı konuda üniversite eğitimi almak olduğunu söyledi. Okul yetkililerinden de bölgede ara eleman yetiştiren çok sayıda okul olduğunu öğreniyoruz. 
Bu da Türkiye'deki büyük sorunlardan birinin devlet-özel sektör işbirliğiyle nasıl çözümlendiğini gösteriyor. © 
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Nürnberg, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Orta Frankonya Bölgesi'nin ikinci büyük kenti. Birincisi Münih. Kendilerini “Frankofon” olarak niteliyorlar. 
Sanayi ve teknik anlamda en gelişmiş şehir olarak kabul ediliyor. O nedenledir ki bir hayli gurbetçiye de bu kentte ve yakınlarında rastlayabilirsiniz. Nüfusu 515 bin. Nüfusun yaklaşık yüzde 10'u ise Anadolu'dan geliyor. 


Yeni Yılı Capcanlı Karşılayan Şehir 

Yeni yıl dönemlerinde Avrupa kentleri ışıl ışıl olur. 
Etkileyici, heyecan verici ve sevinç doludurlar. İşte bunların en önemlisi ve en ışıltılısı Nürnberg'dir. 
Burası yıllardır Almanya'nın, hatta Avrupa'nın en 


gözde Noel pazarlarından birine, Weinachtmarkt'a ev sahipliği yapıyor. Tatlı, minik, sempatik meydanlarıyla, sokaklarıyla, cadde ve binalarıyla hep capcanlıdır. Tarihe baktığınızda Roma Germen İmparatorluğu'nun merkezlerinden ve Hitler'in de en sevdiği şehir olarak anılıyor. Kentteki Dürer hayranlığını her yerde hissedebilirsiniz. Orta Çağ'da sanatını icra eden Alman ressam Albrecht Dürer burada doğup, yaşadı. Son olarak havaalanlarının adını da Albrecht Dürer olarak değiştirmişler. 


Noel Pazarları Arasında En İyisi 
Pazarın, yani Weinachtmarkt'ın ana meydanı Haupmarkt. Burası gece-gündüz hareketli mi 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hareketli. Öyle ki insanın çıkası gelmiyor meydandan. Ahşap oyma oyuncaklar, küçük Noel ağaçları, hediyelikler, sıcacık sosisliler, küçücük sahnede Noel şarkıları söyleyen koro, ahşap müzik kutularından çıkan nameler bir de özel kupalarda içilen tarçınlı, portakallı sıcak şarap, pazarı rengarenk yapıyor. 
Herkes mutlu, herkes yeni yıl için umut dolu. Biz dönelim NürmnbergerChrist Kindles Markt denilen Noel pazarına. Noebin gelişini, yeni yılın coşkusunu en iyi kutlayan kentlerden biri kuşkusuz Nürnberg. Surlarla çevrili tarihi şehrin tam ortasında Hauptmarkt Meydanı ve çevresinde sanki Aralık ayı boyunca düğün-dernek var. Tarih boyunca ticaret merkezi olarak kullanılmış bu meydanda 200'e yakın ahşap tezgah bulunuyor. 
Tezgahlar ışıltılı kırmızı-beyaz şeritli tentelerle çevrelenince özellikle akşamları tadına doyulmaz bir hal alıyor. Faytonlarla şehri gezenler, ünlü baharatlı çörekleri yiyenler, tarçınlı ve meyveli sıcak içeceklerini içip sohbet eden Nürnbergliler hayatlarından son derece memnun. 


Nürnberg Kalesi (Kaiserburş) 

Aslında Nürnberg'i gezmeye başladığınız andan itibaren bir sıcaklık sizi sarıveriyor. Mesela gittiğinizde ilk durağınız Nürnberg Kalesi (Kaiserburg) olmalı. Kale şehrin yüksek bir bölümüne 1050 yılında yapılmış. Avrupa'nın en etkileyici ve sağlam şehir surlarından biri. Surlar ihtişamını korurken, estetik yapısıyla da şehrin sembolü. Gözetleme kuleleri Galata Kulesi'ni andıran inanılmaz bir yapı. 


Alman Resminin Efsane Ismi Albrecht Dürer 

Kaleden tarihi merkeze doğru adımlarken karşınıza bir tavşan heykeli çıkıyor. Dürer'in tavşanına nazire olarak yapılmış, çiftliklerde hayvanların kafeslenmesini eleştiren dev metal tavşan heykeli Tiergartner meydanında ve etrafı her daim turistlerle dolu. Anlıyorsunuz ki Dürerin evi de bu meydanda. Nürnberglilerin gurur duydukları ve şehrin her taratında yaşattıkları 1471 doğumlu efsanevi ressam-sanatçı Dürer'in evi müze olarak görülebiliyor. Hümanizm ve reform dönemi- nin en önemli isimlerinden olan Dürer aynı zamanda usta bir grafikçi, matematikçi ve sanat teorisyeni. Müze-evde Dürer'in yapıtlarını, atölyesini, mutfağını, banyosunu hatta mutfağın içindeki tuvaleti bile görebiliyorsunuz. O dönemde evlerin içine tuvalet yapılması yasak olduğu için, Dürer'in eşi belediye- den özel izin alarak evin içine tuvalet yaptırabilmiş. Nedeni de Dürer'in sağlık koşulları. Resimde çığır açan Dürer'in heykeli de evden az ilerde, Dürer Meydanı'nda görülebiliyor. 


Tam Bir Orta Çağ Kenti 

Bu arada tarihi şehrin tatlı mı tatlı sokaklarında ilerlerken St. 
Lorenz Kilisesi'ne vakit ayırın derim. Müthiş bir gotik yapı. 
Gündüz başka, gece bambaşka görüntü veriyor. Baktıkça Orta Çağ'a yolculuk ediyorsunuz. 

Öte yandan St. Sebaldus Kilisesi, Frauenkirche (Our Lady's Kilisesi), Schöner Brunnen (Güzel Çeşme), Hauptbahnhof (Ana Tren İstasyonu), Staatstheater (Şehir Tiyatrosu), Opernhaus (Opera Evi) Pegnitz Nehri üzerindeki harika yapı ve küçük köprüler görülmeye değer. Hepsi yürüme mesafesinde, birbirine oldukça yakın. 

DB (tren ve posta) Müzesi de yolunuzun üstündeyken gidip görmenizde büyük fayda var. Zira, Almanya'da ilk lokomotif Nürnberg'de kullanıldı. Adler adlı bu trenle değişen sanayi ve şehircilik gelişimine, sergilenen lokomotifleri görerek tanık 


oluyorsunuz. 

Nürnberg Z00 ise sanırım gördüğüm en iyi hayvanat bahçesi. 
Tüm hayvanlar doğal ortamlarına yakın yerlerde özgürce yaşıyor hissini veriyor. 


Nürnberg, Hitlerin Sevdiği Kentlerden 

Kentte Hitler'e dair izler bir hayli fazla. Filmlerden ve fotoğraflardan hatırlayacağınız İkinci Dünya Savaşı öncesi kalabalık Nazi mitinglerine ev sahipliği yapmıştır. Wehrkreis (askeri bölge) uçak, denizaltı ve tank motorları dahil olmak üzere askeri üretim için önemli bir yerdi. Fakat şehir müttefik uçaklarınca (İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve ABD Ordusu Hava Kuvvetleri) bombardımana tutuldu ve ciddi anlamda hasar gördü. O tarihten itibaren de aslına uygun yeniden inşa edildi. 


Dev Mitingler Burada Yapılıyordu 
Eski Nazi Partisi Dokümantasyon Merkezi (Reichsparteitagsgelânde): Hitlerin baş mimarı Albert Speer'in inşa ettiği bir buçuk milyon partiliyi toplayarak gövde gösterisi yaptığı kongre alanında bulunuyor. Hitler'in meşhur Nazi mitinglerini şehirler arasında en çok sevdiği Nürnberg'de yaptığı biliniyor. Dolayısıyla bu müzede, Nazi Almanyasını ve İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan görsel ve yazılı belgeler sergileniyor. Ayrıca Nazi rejiminin yaptıkları da sergileniyor. Gaz ve ölüm odaları, soykırım ve başka canavarlıkları belgeleyen resimler, gazete başlıkları, filmler ve grafikler... Sürekli serginin adı Fascination & Terror, yani Tutku ve Terör. Nazi partisi mitinglerinin yapıldığı Zeppelinfield'de yaşananlar ile Luitpoldhain Parkı'nın dünü, bugünü ve Nazilere dair pek çok bilginin yer aldığı video gösterisi güçlü, efektif ve duygu bombardımanı şeklinde. Almanya'nın nasıl adım adım savaşa sürüklendiğini burada çok net görüyorsunuz. Yapı, Roma'daki Collosseum'a benzetilmiş. İçine 50 bin kişiyi alacak dev bir kongre merkezi olarak düşünülmüş, ancak tamamlanamamış. Şehirdeki en etkileyici yapılarından birisi. Nürnberg Uluslararası İnsan Hakları Ödülü de her yıl veriliyor. Bu arada merkezin arkasındaki parkın uzun yürüyüş alanında derin nefesler alıp vererek ve birkaç adım atarak yaşadığınız duygusallıktan uzaklaşabilirsiniz. 
Uluslararası Askeri Ceza Mahkeme Binası: Ekim 1945'te, Nazi Partisi yetkilileri “İnsanlık suçu, savaş suçları, dünya barışına karşı işlenen suçlar ve savaşa sebep olmak” suçlarından yargılandı. ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin açtığı ünlü dava Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapıldığı için bu isimle anılıyor. “Yargılamalar neden Nürnberg'de yapıldı?” 
derseniz... Hitler'in özel önem verdiği bu şehrin seçilmesi kadar doğal bir şey yok derim, ama Almanya'nın genelinde tek yıkılmamış adliye kompleksinin burası olduğunu da belirtmek isterim. Hükümlüler arkadaki cezaevinde kalırken, mahkemenin olacağı gün araca bile gerek duymadan salona getiriliyorlardı. Bu sanıkların çoğu idam edildi ya da idam kararlarını duyamadan intihar ettiler. Çoğu Hitler'in gözde elemanları, kurmayları ve partiye yardım ve yataklık eden kurum, kuruluş ve kişilerdi. 600 numaralı salonu mutlaka görün, çünkü duruşmalar bu salonda yapıldı. 


Ağız Tatları 

Volksgarten'deki Gutmann'da ve merkezdeki Belediye Binası altındaki Zum Spiessgeselen'de geleneksel Alman tatlarını deneyebilirsiniz. Ayrıca Dürer Meydanı'ndaki Fraunholz'da en tazesinden geleneksel Elisen Lebkuchen'leri yiyebilirsiniz. © 


Toplumsal Yaşam 


Bloomberg Keşif 
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Iş Dünyasında Kadın Olmak 


Onlar için hayat zaten zorken iş dünyasında ekstra çaba göstermeleri gerekiyor 


Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji lisansı yapan Deniz Bağrıaçık, “Toplumsal Cinsiyet” alanındaki yüksek lisansını ve ekonomi ve çalışma sosyolojisi oryantasyonunu tamamlayarak Cenevre Üniversitesi'nden mezun oldu. Cenevre'de bankacılık, New 

York ve İstanbul'da gazetecilik yaptı. 

Şu an ise Sorbonne'da Sürdürülebilir 
Kalkınma alanında doktorasına devam ediyor. Yani hem akademik dünyada hem pratikte kadının iş dünyasının neresinde durduğunu gayet iyi gözlemledi. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Yapı 
Kredi Yayınlarından çıkan, Sorsana Bizi Sevmiş mi? adlı kitabında, yabancıyı küçümsemek ya da onu aşırı yüceltmek arasında gidip gelen Türk toplumu- nun fotoğrafını çekti. Kitap içerisinde yabancıların gözünden Türk kadınının iş dünyasındaki yerine de göz attı. 
Genç sosyolog ve yazarla Türkiye'de kadın olmayı ve iş dünyasının kadına bakışını konuştuk. 


Kadınlar işte de normal hayatta olduğu gibi cinsiyetlerinden ötürü zorluklarla karşılaşıyorlar mı? Özellikle Türkiye için soruyorum. 

Kesinlikle. İnsan faktörü her yerde aynı, ama bazı yerlerde kurallar ve normlar var ve o normların dışına isteseniz de çıkamıyorsunuz. Türkiye'de müthiş 

bir mobbing var. Kadınlar da bunun içinde. Bu mobbingin birkaç yönü var. 
İyi eğitimli kadın her iki cinsiyet için 

de tehdit olarak görülebiliyor. Altta çalışan kadına destek olmak yerine, köstek olmak tercih ediliyor. “Ya 

yerimi alırsa?” korkusu oldukça baskın. 
Kadınlar kendini zaten fazlasıyla sorguluyor. İş dünyasında da bu değişmiyor. 


Kadınlarda çok fazla bir bölünmüşlük var. Ailenin bütün yükü kadınların üzerinde ve o yükle iş masasına oturuyor kadın. Yazdığım kitapta Türk kadınının aslında ne kadar iyi eğitimli olduğunun altı çiziliyor. Ama annesi halen kocasına karşı olan sorumluluklarını hatırlatıyor. Master yapmış, iyi bir işi var. Ama bunlar yeterli olmuyor. 
Buna dikkat çeken Yunan bir kadın. 
Bekarsa, mutlaka hayatında biri olması lazım. Evliyse kocasını mutlu etmek zorunda. Sonuç olarak bu da kadınların çoğunu depresyona sürüklüyor. 


Ailenin yükümlüğünü alması, iş dünyasında kadınların daha hızlı yükselmesinin önüne geçiyor mu? 

Kadınlar eğitim alıyor ve bu konuda çok istekli. Eğitim var ama kadın kariyer planlarını yaparken ailesini göz önünde bulundurma zorunluluğu hissediyor. Bir ailesi ya da çocuğu olmasa bile kariyer hedeflerini, ileride ailesi- nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirliyor. Yani cumartesi günleri çalışmayacağı ya da dört gün çalışacağı işleri tercih ediyor. Bu da onun 

iş dünyasında daha yavaş yükselmesine neden oluyor. “Bir gün evlenirim? fikriyle iş seçimi yapıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da aile bazen iş hayatının önüne geçebiliyor. 
Erkeklerde ise böyle bir durum yok. 
Onlar kariyere daha odaklı. Örneğin bir iş adamına “Çocuklarınıza nasıl vakit ayırıyorsunuz?” diye sorulmaz, ama iş kadınına soruluyor. 


Kadınların daha üst kademede çalışmaları için algı değişimi gerekiyor mu? 
Türkiye'de bu algının değişmesi için 


son dönemde çok fazla adım atıldı ve sonuç da alındı. Ama algının daha fazla değişmesi gerekiyor. Her şeyden önce iş hayatında kadın ve erkeğin fizyolojik özelliklerinin belirleyici olma özelliklerinin ortadan kalkması gerekiyor. 
Testosteron salgıladığı için erkeklerin daha iyi karar alamadıklarına ilişkin bir makale okudum. Hayır, kadınları da sinirlendirirseniz benzer tepkiler alırsınız. Bunu kabul ederseniz, kadının özel günlerinde daha başarısız oldu- 
Şunu da kabul etme yolunda ilerlersiniz. İş hayatında başarının kadın veya erkek olmakla ilgili olmadığı algısının yerleşmesi gerekiyor. Hormonlarla ilgili bir ayrışmaya gidersek yapamayız. Eşit koşullarda yetişmiş kadın ve erkeklerin iş dünyasındaki başarısına odaklanmalıyız. Bunun için de her şeyden önce kadın erkek eşitliğine inanmanız gerekiyor. Yine kitapta İsveçli bir kadın, 
“Evet bizim ülkemizde de tam olarak eşitlik sağlanmadı, ama bizim farkımız kadın-erkek eşitliğine inanmamız” 
diyor. 


Yönetim kademelerinde kadınların yer alması farklılıklar yaratır mı? 
Kadınların yönetim kurullarında daha fazla yer alması gerekiyor. Dünyaya bakış açıları farklı ve bu pek çok 

şeyi değiştirebilir. Öte yandan, bir 

şeyi değiştirmesi de gerekmiyor. Bir yönetim kurulunda kadının olması bir anlayışı gösteriyor. O şirketin herkese eşit haklar veren ve bu demokratik anlayışı tüm kuruma yayan bir anlayışa sahip olduğuna işaret ediyor. 
Muhtemelen orada her kademede insanın fikirlerine önem veriliyordur. 
Bu, onun göstergesi. —Sinan Koparan 


BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 


Mobil uygulamalarımızın çevrimdışı özelliği sayesinde seçtiğiniz konu başlıklarına ait yazıları internete bağlanmadan okuyabilirsiniz. 


Üstelik her yeni yazı kütüphanenize otomatik olarak eklenir. 


Haruniye co 


Harvard 
Business ii d 
Review Google Play 


TÜRKİYE 
"DEN ALIN 


Çevrimdışı özelliğinden faydalanabilmek için ği abone olmanız gerekmektedir. 


DAKİKA ÖLÇEĞİ 904L ÇELİK 


MAVİ PARACHROM DENGE YAYI 


BU SAAT, 
HAVACILIK 
TARİHİNE 
ADANMIŞTIR. 


Havacılığın 1930'lardaki altın çağından ilhamla tasarlanan Air-King, Rolex Oyster'ın bu alandaki mirasına bir övgüdür. Zorlu koşullarda dayanıklılık ve işlevsellik sunmak üzere Rolex'in eşsiz saat yapım tarzıyla üretilen bu saat, kolay okunur dakika ölçeği ve 3-6-9 saat göstergeleriyle hava navigasyonunda optimum okunaklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır. 


Anti-manyetik kalkana sahip 40 mm Oyster kasası üstün bir doğruluk sağlarken, kadranındaki “Air-King' yazısı, 1950'lerdeki ilk modelin tasarımını çağrıştırır. 
Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 


OYSTER PERPETUAL AIR-KING 
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